
Winkels Cloosterweg  
Van 22 april tot en met 24 juni 2015 

verschenen in de Heemsteder wekelijks 

artikelen over (voormalige) winkels aan de 

Cloosterweg. De Cloosterweg liep door tot 

het toenmalige klooster en de huidige 

Nijverheidsweg was er een deel van. In dit 

document wordt het stuk behandeld tussen 

het Wilhelminaplein en de Cruquiusweg. Daarbij is er ook dankbaar gebruik gemaakt van reacties op 

onder andere de Facebookpagina’s ‘Nostalgisch Heemstede’ en ‘Je bent Heemstedenaar als…..’,  en 

ook via de Heemsteder. 

 

Alle artikelen uit de Heemsteder zijn in dit 

document samengebracht, zodat u alles nog 

eens op uw gemak kunt nalezen met 

aanvullingen van toenmalige of huidige 

winkeliers.  
 

Er is gebruikgemaakt van foto’s uit het eigen archief van het HVHB, het Noord Hollands Archief (NHA) 

en diverse privécollecties. De vergelijkingsfoto’s van de situatie van nu (2015) zijn gemaakt door 

Harry Opheikens. 

Diverse winkelpanden zijn nog als zodanig in gebruik, al dan niet verbouwd. Anderen zijn volledig uit 

het straatbeeld verdwenen. Om alle winkels en hun geschiedenis in herinnering te houden is dit 

document samengesteld. Veel lees- en kijkplezier! 

 

De Cloosterweg  
Op de luchtfoto (uit de verzameling van Johan van Schie) van begin 1980 zien we het Wilhelminaplein 

en rechts daarvan de Cloosterweg. Hoewel het straatje redelijk kort is is het voor de jaren 60 toch 

anders geweest. In diverse advertenties van voor de oorlog komen we straatnummers tegen van ver 

boven de 40. Het waarom lezen we in het straatnamenboek van Heemstede, een uitgave van de 

Gemeente Heemstede en, toen nog, vereniging Oud Heemstede-Bennebroek in 1985. 

De Cloosterweg is genoemd naar het vroegere Bernaditenklooster. De toegangsweg naar dit klooster 

werd op een gegeven moment Cloosterweg genoemd en liep dus vanaf het Wilhelminaplein tot aan 

het gebied, waar nu Hageveld staat. De huidige Nijverheidsweg behoorde dus toen ook tot de 

Cloosterweg. Door de aanleg van de Cruquiusweg (1961) is de Cloosterweg behoorlijk “ingekort.” 

 

 
 

 

 



Cloosterweg 1 en 3 

Aan de kant van het vroegere “Wapen van de Haarlemmermeer” ligt de oneven kant van de 

Cloosterweg. De 

panden 1 en 3 zijn 

in de huidige staat 

gebouwd begin 

jaren 30. Op de 

toenfoto zien we 

een andere 

bebouwing. Voor 

zover na is te gaan 

heeft op nummer 1 

een handelaar gezeten. J. Commissaris handelde in gras, hooi en stro. maar in een dagblad van 

oktober 1938 lezen we dat “wegens gebrek aan actief” de handel failliet is verklaard. Sinds 1995 

heeft Jeroen van ’t Hof nummer 1a in gebruik voor meubelreparaties e.d. Op de nufoto van 23 april 

2015 zien we de huidige situatie vanuit dezelfde positie als de toenfoto. Op de achtergrond links de 

panden 1 en 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloosterweg 2 

Over Cloosterweg 2 is veel meer bekend. De toenfoto is van Jaap van Kuijk (jaren 50). Begin 1900 is 

het pand gebouwd. Daar zijn bouwtekeningen van bij de Gemeente Heemstede. Over een periode 

van ruim 70 jaar 

heeft hier een 

kapperszaak 

gezeten. Tot aan 

de jaren 30 was 

dat Spanjaard.. 

Hij werd opge-

volgd door H.L. 

Rikkers, waarvan 

we in de jaren 30 

en 40 diverse 

advertenties 

tegenkomen. Op 

18 december 

1954 droeg 

mevrouw M.J. 

Rikkers de zaak 

over aan haar 

zonen.  

Marcelle van Rossum 

neemt op 4 augustus 

1987 de zaak weer over 

van D.F. Rikkers en gaat 

verder als 

Dameskapsalon 

Marcelle. In 2005 is het 

pand verbouwd tot 

woongelegenheid. Ook 

daar zijn bouwtekening-

en van.  

Op de nufoto van 2 april 

2015 zien we het pand 

vrijwel onveranderd.  

Op 11 november 1915 

lezen we in de 

Heemsteder in een 

artikel van Ton van den 

Brink dat er een nieuwe 

winkel zit op dit adres 

met de naam “Ekster” 

van Mariella Molleman. 

Ze verzamelt en 

verkoopt vooral Vintage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloosterweg 4 

Cloosterweg 4 is onlosmakelijk verbonden met Cloosterweg 6, maar dat gebeurt pas echt op het 

moment dat de twee huidige panden zijn verbouwd en dat was in 1963 (daar zijn bouwtekeningen 

van). De toenfoto toont een fragment uit een grotere foto van de Cloosterweg met aan de linkerzijde 

Cloosterweg 4 in 1950. 

Jan Willem Hekket stierf op 6 oktober 1916 op 81 jarige leeftijd in zijn woning Cloosterweg nr. 4. Deze 

heer had de kuiperij naast bakkerij Tibboel op Wilhelminaplein 12. 

Th. Schoenmaker (opa Dirk) kocht in 1935 een opslag achter no. 4, waar hij melkinrichting Nieuw 

Leven begon. De 3 broers Jaap, Niek en Cornelis gingen daarin werken. Niek kocht op zijn beurt begin 

jaren 50 nr. 4 en eind jaren 50 werd het pand afgebroken voor de bouw van het huidige pand.  

6 April 1947 is de officiële startdatum van Vita Nova, (= Nieuw Leven, naar de naam van de vroegere 

boerderij van de familie Schoenmaker aan de Meerweg) en begonnen met het fabriceren van vers 

Italiaans ijs. Begin jaren 60 werd het uitgebreid met frites en warme worsten en komt Cloosterweg 6 

in beeld, maar daarover later meer.  

Volgens een bouwtekening van 1958 (opdrachtgever N.J. Schoenmaker) wordt Cloosterweg 4 een 

‘Woonhuis met automatiek’. Volgens een advertentie uit het clubblad van RCH van 1965 is Vita Nova 

een IJssalon. 

Niek Schoenmaker woonde tot eind jaren 70 op Cloosterweg 4 voor Nick Schoenmaker er ging 

wonen. Sinds 2003 woont Elmer Schoenmaker met zijn moeder op Cloosterweg 4 en sinds 

september 2014 beheert Elmer de handelsmaatschappij Schoenmaker Trade. Op de nufoto van 4 mei 

2015 zien we de 

huidige 

bebouwing als 

woning op 

dezelfde 

locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cloosterweg 5 

Ook Cloosterweg 5 heeft een rijke geschiedenis, niet alleen als winkel, maar ook als locatie zelf.  

Op deze locatie hebben eerst diverse bakkerijen gezeten. Vanaf 1816 was dat Barend Stalenberg 

Vanaf 1829 is het pand verkocht aan broodbakker Hendrik Philip Schutte. In 1836 kwam het pand in het 

bezit van Hermanus Sadelaar. De bakkerij werd verbouwd tot een woonhuis voor drie gezinnen in 1847. 

Het pand kwam in 1852 in het bezit van notaris Mr. Johannes Commelin jr. (Camplaan). Jan Hoff en zoon 

Johannes Fredericus Hoff waren de volgende bakkers. In 1875 hebben zij het bedrijf gesloten en 

verkocht aan loodgieter Jacobus Roest (Camplaan). De bakkerij van Hoff werd opnieuw verbouwd tot 

drie woningen onder één dak en in 1883 verkocht aan Carl Friedrich Wilhelm Schulz. Zijn vrouw Jannetje 

Raan begon toen een kruidenierwinkel. Op de toenfoto uit 

het NHA zien we Jannetje met haar dochter voor de winkel 

staan in 1910. Later nam de jongste zoon, Piet Schulz, onder 

de firmanaam "wed. C.F.W. Schulz en zoon" de zaak over. 

Kleindochter Carla Koopman de Nie stuurde via Facebook 

een foto van haar opa Pieter Schulz 

In 1924 is het oude winkeltje gesloopt en werd de nieuwe 

winkel gebouwd en dat is tegenwoordig Cloosterweg 7, 

waar nu Brink Piano’s zit. (daar later meer over). Tot begin 

1950 zat de familie Schulz op nummer 5. Op een foto uit 

1956 van het NHA zie we op de gevel Gazelle Rijwielen 

staan van de familie Voorham. Na een aantal jaartjes nam 

de familie Voorham o.a. Camplaan 10 over van Mevr. 

Sporre, die vervolgens een tijdje haar winkeltje op 

nummer 5 had. Weduwe Sporre komen we in twee 

adresboekjes tegen; 

1957 en 1961 (in bezit 

van Johan van Schie). 

Het pand heeft ook een 

tijdje leeg gestaan. 

In 1976 wordt het pand verbouwd door de fa. Tieken. Links en rechts van nummer 5 komt er ruimte 

bij, waardoor nummer 5 nummer 7 krijgt. Na de verbouwing heeft het hele pand de nummers 5-7-9, 

maar daar komen we een volgende keer op terug. De nufoto (5 mei 2015) is een deel van de huidige 

Cloosterweg 7, maar is de plek van het voormalige oude pandje van nummer 5. 

 

 

 

 

 

 
Advertentie van 30 december 1930 uit de Eerste Heemsteedsche Courant 



Cloosterweg 6 

Over dit adres verschafte Nick Schoenmaker (Ajewe, Raadhuisstraat) ons informatie. Eerder gaven 

we het al aan dat Cloosterweg 4 onlosmakelijk verbonden is met Cloosterweg 6, Deze locatie heeft 

echter ook verschillende verbouwing gehad. In 1938 werd het toenmalige pakhuis omgebouwd naar 

een winkelpand. In 1963 is Cloosterweg 6 verbouwd tot Cafetaria in zijn huidige vorm en werd 

Cloosterweg 4 omgebouwd tot woning al hingen aan de buitenmuur nog wel automatieken. 

De toenfoto toont een beeld van halverwege de jaren 60, gekregen via Frits Hazenberg vanuit het 

Hageveld. Hij vertelt: “De dia is afkomstig uit het archief van Hageveld in het NHA. Het betreft de 

toen bij de leerlingen van Hageveld zeer populaire snackbar Vita Nova aan de Cloosterweg. De dia is 

niet gedateerd, maar het kenteken van de Audi op de voorgrond moet afgegeven zijn tussen 1965 en 

1973”. 

Nicolaas Sleutel was handelaar in o.a. brandstoffen en als "winkelier" woonachtig op nummer 6, want 

op 28 april 1925 overleed daar de 16-jarige zoon Govert Willem Sleutel. In de jaren 20 en 30 was 

Cloosterweg 6 het bestelkantoor van de fa. G. Teeuwen en Zonen. In een advertentie van oktober 

1929 worden mensen geadviseerd om een wintervoorraad te kopen van ‘Duitsche Brechcokes en/of 

Belgisch Anthraciet’. In de latere jaren 30 zat aannemer Corn. Booman op zowel Cloosterweg 6 als 8.  

Op 6 april 1947 is Vita Nova officieel begonnen (= Nieuw Leven, naar de naam van de vroegere 

boerderij van de familie Schoenmaker aan de Meerweg). In die tijd was het begin op Cloosterweg 4, 

maar sinds 1963 is Vita Nova gevestigd op Cloosterweg 6. Nick Schoenmaker was de laatste uitbater 

van de Schoenmakersfamilie: van 1985 tm 1998. Op 6 april 1997 werd het 50-jarige jubileum gevierd. 

Diverse eigenaren hebben daarna in dit pand gezeten en ook het uiterlijk en de binnenkant hebben 

vele veranderingen ondergaan, maar de naam is nog steeds hetzelfde. In juli 2012 brak er brand uit, 

nadat er net een nieuwe eigenaar in zat. Op de nufoto (11 mei 2015) zien we, ook na diverse 

aanpassingen, nog steeds Vita Nova (ook in 2017 nog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johan van Schie kreeg via de familie Schoenmaker een interieurfoto, maar ook een foto van de 

buitenkant  

Dit is de kleurenfoto linksboven 
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Gerie Beerthuizen stuurde via Facebook dit speldje, dat je gratis bij een 

ijstaart kreeg. 

 

Jan Olijerhoek had nog een leuke anekdote: “Achter de winkel in het oude 

melkhok stond een jukebox. We hebben heel wat plaatjes gedraaid van 

Pat Boone etc. Ook heeft er later een trekbak gestaan. Als je dan een 

bepaald puntenaantal had kreeg je een gratis consumptie. Als je dan een 

paar viltjes onder de voorste poten legde, dan liep de bal langzamer en 

kon je nog wel eens een consumptie winnen. Alleen als Rie in de bediening 

was lukte het niet. Ze was heel oplettend”. 

(Bron: Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloosterweg 5-7-9 

Na Cloosterweg 5 volgt normaal gesproken in nummering Cloosterweg nummer 7. Het bijzondere in dit 

geval is dat het toenmalige pand nummer 5 door verbouwingen in 1976 door de firma Tieken nu 

nummer 7 is. Links van nummer 5 heeft voor de verbouwing een bedrijfje gezeten van dhr. Van Vlies. 

Wanneer dat precies is gebeurt is (nog) niet bekend, maar daardoor werd nummer 5 dus 7, want 

volgens een adresboekje uit 1966 woont mevrouw Sporre ‘ineens’ op nummer 7 (in 1961 nog op 

nummer 5). Op een foto van 1957 uit het NHA zie we op de gevel Gazelle Rijwielen staan toen was 

het nog nummer 5. 

In het Zandvoorts Nieuwsblad van 1982 staat dat er een Keukencentrum in het pand van Tieken is 

geopend door ene Kees de Jong. Daarvoor zat een groothandel met kappersartikelen, volgens 

hetzelfde nieuwsstukje.(??) 

In 1993 hebben Peter en Ria Groenland het pand gekocht en zijn toen Kinderopvang Pierrôt 

begonnen. Eind 1995 heeft Casca het kinderdagverblijf met 4 groepen overgenomen. Casca heeft de 

naam veranderd in kinderdagverblijf Pierewiet en zijn er tot en met de zomer van 2008 gebleven. 

Daarna is het tijdelijk in bezit geweest van een projectmakelaar. Die had plannen op deze locatie 

 

 

Advertentie van maart 1965 uit het Ons Racing Nieuws van RCH 

met als adres nummer 4 



woningen te bouwen, maar dat is niet doorgegaan. In 2009 begon Bert ten Brink met de verbouwing 

van het hele pand en was het het begin van Brink Piano’s op Cloosterweg 7 en die zit daar tot op 

heden nog, zoals te zien op de nufoto (9 mei 2015). Ook in het jaar 2017 zit Brink Piano’s hier nog 

steeds. 

Johan van Schie plaatste deze foto van hetzelfde pand ten tijde dat het Tieken Meubelen was. De 

foto komt uit het Noord Hollands Archief. 

 

  

 



Cloosterweg 6-8 

Brandstoffenhandel Fa. P. Sleutel zat op dit adres in de jaren 10 en 20. Eind jaren 20 verkocht dhr. N. 

Sleutel o.a. schoonmaak- en huishoudelijke artikelen. Op 30 mei 1931 verplaatst N. Sleutel zijn zaak 

naar Wilhelminaplein 12. We hebben timmerman en aannemer C. Booman al eens genoemd op 

Cloosterweg 6, maar hij gebruikte ook 

nummer 8, te lezen in een nieuwjaar 

advertentie van 30-12-1936, hetzelfde in 

1938 (zie links). Op 8 juli 1937 lezen we 

dat Melkinrichting “Nieuw Leven” een 

nieuwe telefoonaansluiting krijgt van de 

Rijkstelefoon. De heer D. Schoenmaker 

maakte toen gebruik van Cloosterweg 8 

en 10, maar dan aan de achterkant. 

Wat het ook verwarrend maakt is het feit 

dat bakker H. Jansen op 13 november 1935 

zijn “Electrische Luxe Bakkerij” opent op 

Cloosterweg 12. In HH 2004 lezen we dat 

Theo van Dijk vanaf 1944 de bakkerij 

overneemt. Zoon Joop van Dijk neemt de 

zaak in 1963 over. In die tussentijd zijn er 

diverse verbouwingen 

geweest, want de 

bakkerij heeft na 

1950 op Cloosterweg 

8 gezeten. Op 20-11-

1968 hebben we een 

heropening van Luxe 

Brood en 

Banketbakkerij Th. v. 

Dijk na wederom een 

verbouwing. Sinds 

2008 staat het pand 

leeg en waren er 

nieuwbouwplannen. 

Inmiddels is het pand 

wel in gebruik als een 

soort kinderopvang? 

En ook als bewoning 

(maart 2017). 

De toenfoto is uit de 

jaren 50, de nufoto is 

gemaakt op 8 juni 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie uit 1927 

 



Cloosterweg 9 

Eerder hebben we het al over Cloosterweg 9 gehad, waarin we hebben verteld dat dit adres/pand in 

1976 opgenomen werd in de firma Tieken. Het ‘toen’ plaatje is een fragment van een schilderij van 

Sientje van Noord (eigendom 

Nick Schoenmaker).en toont 

zowel Cloosterweg 7 en 9. Het is 

lastig te zien wat voor winkeltje 

het toen geweest is. Misschien 

kunt u helpen. 

In de jaren 40 had een bedrijf(?) 

uit Haarlem (Gierstraat 78 rood), 

een werkplaats op Cloosterweg 9 

voor het vulcaniseren 

(rubberkwaliteit verbeteren) van o.a. rijwielbanden, gummilaarzen en tennisschoenen, aldus diverse 

advertenties. Ook weet men Pim van der Vlies te herinneren met o.a. autobanden voor zijn pand met 

grote openslaande garagedeuren, maar misschien is dat ook wel Cloosterweg 11 geweest. Daarvoor 

in de plaats zijn de twee lage pandjes eind jaren 70 gekomen, die er nu staan. Volgens een 

advertentie uit 1966 heeft op Cloosterweg 9 ‘De Meubelzaak van Heemstede’ gezeten als voorloper 

op de firma Tieken (1979). De nufoto is van 9 juni 2015, herkenbaar door Cloosterweg nummer 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Advertentie 15-09-1943 



 
Bouwtekening van 1949 voor Cloosterweg 9 

 

 
 

 
Advertentie 1966 



Cloosterweg 12 

Over Cloosterweg 12 hebben we niet geschreven in de Heemsteder al wordt dit adres wel genoemd 

bij het artikeltje over Cloosterweg 6-8. Er is niet echt een foto van deze winkel. Naast Bakkerij van 

Dijk zat nog een pand, maar dat is al een tijdje geleden gesloopt.  

 
Cloosterweg, Noord Hollands Archief, jaren 50 

 

De huidige Cloosterweg 12 is 1 van de woonpanden in een blok huizen met de nummers 12 tm 30, 

waarvan een bouwtekening is uit 1938.  

 

De bakkersbedrijvigheid is echter wel begonnen op nummer 12 door H. Jansen & Zn. en dat nummer 

zat in het linker rijtje huizen op de bovenstaande foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



We lezen hierover in De Eerste Heemsteedsche Courant van 8 november 1935. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloosterweg 11-13-15 

Deze panden staan er niet meer, maar op nummer 

15 zat toch een bedrijfje met fietsen en brommers. 

De naam van Cornelis v.d. Vlies zien we op de 

Facebookpagina’s voorbij komen en wordt 

vermeld bij Cloosterweg 5 waar Cornelis een 

werkplaats had als aannemer. Volgens Henk van 

Esveld (Facebook) zaten de zonen van Cornelis op 

nummer 15 en hadden daar o.a. ook een 

bromfietsverhuur. 

 

Toen de artikelen over de Cloosterweg gemaakt 

werden was er geen foto beschikbaar van de 

panden, maar inmiddels is er bij de beeldbank van 

het Noord Hollands Archief wel een foto uit 1978. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloosterweg extra 

Er is meer bedrijvigheid geweest op de Cloosterweg, zoals is terug te vinden in het Noord Hollands 

Archief met Krantenviewer. We tonen u een aantal advertenties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het hierboven genoemde pand zien we op de foto 

hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloosterweg/Nijverheidsweg 

Dat de Cloosterweg doorliep tot aan het Hageveld blijkt uit diverse bedrijfsadvertenties met een 

hoger nummer. We laten u er een paar zien.  Sinds de jaren 60, toen de Cruquiusweg werd 

aangelegd, is het noordelijk deel van de Cloosterweg Nijverheidsweg geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toen de Nijverheidsweg nog de Cloosterweg was, foto uit het Noord Hollands Archief. 

 
Foto uit 1968 uit het Noord Hollands Archief met de ‘scheiding’. 

 



 
Heemsteder 3 juni 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenstelling Harry Opheikens 


