
Foto’s van de wielerbaan in Heemstede 

 
In HeerlijkHeden 190, najaar 2021, vindt u het artikel ‘Wielerbaan aan de Sportparklaan en 

de Ronde van Heemstede’. De houten wielerbaan aan de Sportparklaan bestond slechts 

kort, van 1934 tot 1940. Er is veel meer fotomateriaal dan we in het tijdschrift kunnen laten 

zien. Deze foto’s zijn digitaal ter beschikking gesteld door Jan van der Horst van HSV De 

Kampioen. Deze Haarlemse wielervereniging, die nog steeds bestaat, maakte gebruik van 

de baan in Heemstede voor trainingen en wedstrijden.  

https://www.hsvdekampioen.nl/info/geschiedenis.html : 

 
Na de Amsterdamse Wielerclub Olympia is HSV de Kampioen de oudste wielervereniging in 

Nederland. De club vierde in 2015 haar honderdtien jarig bestaan en kan terugzien op een rijke 

historie. Jacques van Egmond (1908-1969) haalde Olympisch goud en werd wereldkampioen sprint 

(1933) bij de amateurs. De Haarlemmer Gerard Peters (1922-2005) behoorde tot de beste zesdaagse 

renners die Nederland ooit kende en hij werd in 1946 wereldkampioen achtervolging bij de profs. 

Gerrit Voorting (1923) is een van de beste Tourrenners uit de vermaarde jaren vijftig en won etappes 

en droeg de gele trui en was de eerste Nederlandse rozetruidrager in de Giro. Roy Schuiten was de 

laatste wereldkampioen die HSV de Kampioen kende. Roy (1950), helaas op te jonge leeftijd in 2006 

overleden, was een der beste naoorlogse achtervolgers. Hij behaalde in 1975 op dat onderdeel de 

wereldtitel. Jan van der Horst (nog steeds actief bij de vereniging) mag eveneens niet onvermeld 

blijven, want Jan won onder andere in 1966 Olympia’s Tour en werd in dat jaar tevens nationaal 

kampioen op de weg. 

 

Bij enkele foto’s gaf Jan van der Horst nadere informatie, zodat we ze een bijschrift kunnen 

geven. De andere hebben alleen een nummer. De bestandsnaam van alle foto’s is 

‘Heemsteedse piste 1937’. Heeft u extra informatie en/of herkent u personen op de foto’s? 

U kunt het laten weten aan Marloes van Buuren, redactie@hvhb.nl . 
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41 (Op de achtergrond reclame van    42 

Drogisterij-fotohandel H. Kooij,  

Zandvoortselaan 173, Aerdenhout.) 
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53 (Op de achtergrond de stellages waarop de scheidsrechters zaten.) 

 

(Heemsteedse piste, zonder nummer) 



  
Willem Metz, initiatiefnemer bouw Heemsteedse wielerbaan. 
(Deze informatie is niet verwerkt in het artikel in HeerlijkHeden. Het kwam te laat om hier nog 
nader onderzoek naar te doen.)  
 

https://wielersport.slogblog.nl/category/1/32/6/12 Fred van Slogteren over Willem Metz: 

‘In de Haarlemse binnenstad, een beetje buiten de drukte, staat een oud pand, dat voor ons 

wielrenners het Heilige der Heiligen was. In dat pand was namelijk de wielerzaak van Willem 

Metz gevestigd. Zijn klanten kwamen uit de hele regio en ze fietsten op zijn befaamde 

huismerk Springfield. Willem Metz kende de wielersport als geen ander, want in de jaren 

dertig had hij als baanrenner professioneel de sport beoefend en we luisterden 

belangstellend naar zijn verhalen over zijn verblijf in Brussel en andere steden die een 

sportpaleis rijk waren, zonder ons een voorstelling te kunnen maken hoe het er in die tijd in 

de wielerwereld aan toe ging. Later werd hij mecanicien bij het befaamde koppel Schulte–

Peters tijdens de zesdaagsen. 

Meneer Metz, zoals wij hem altijd eerbiedig aanspraken, kon veel voor je betekenen, want 

zijn netwerk reikte tot ver binnen de KNWU. In de jaren dat er op de piste van het Olympisch 

Stadion in Amsterdam nog wekelijks ‘populaires’ werden verreden, was het zijn taak de 

stayersmotoren te controleren om na te gaan of die wel aan de reglementaire eisen 

voldeden. De gangmakers knoeiden wat af om hun coureurs maar zoveel mogelijk abri te 

kunnen verschaffen. Op het gebied van onsportiviteit deden ze niet voor elkaar onder en met 

de veiligheidnamen ze het ook niet altijd even nauw. Met meneer Metz viel echter niet te 

spotten. Gelijke monniken, gelijke kappen.’  

https://wielersport.slogblog.nl/category/1/32/6/12


 
Jacques van Egmond. 
 
 

 
Jacques van Egmond in training. 



 
Jacques van Egmond op de Leidsevaartweg bij Bennebroek/Vogelenzang.  

 

 
Op de fiets links Cas Fruitema, rechts Jan Rijneveld.  


