
“Voor	wat	hoort	wat”.	Onze	veteranen	waren
aanwezig	bij	de	tentoonstelling	over	WO	II	van
de	HVHB	en	het	leek	hen	vervolgens	een	leuk
idee	de	HVHB	uit	te	nodigen	om	met	de
veteranendag	op	17	juni	een	kraam	neer	te
zetten.	Het	evenement	startte	om	13	uur	en
eindigde	om	15.30	uur	met	een	rondtoer	van	al
het	rollend	materiaal	van	‘Keep	them	Rolling’.
Verbazend	dat	het	allemaal	nog	rijdt	na	ruim	70
jaar.	Kwestie	van	uitstekend	onderhoud	en	dus

complimenten	aan	deze	organisatie.

Het	was	17	juni	prachtig	weer,	de	HVHB	stond	met	drie	vrijwilligers	aan	de	kraam	en	het	was
reuze	gezellig.	Je	kon	er	heerlijke	hapjes	krijgen:	pannenkoeken,	frieten,	haring.	De	toeloop	was
goed	en	ook	onze	kraam	stond	ruim	in	de	belangstelling	bij	oud,	maar	ook	bij	jong.	Je	kunt	niet
vroeg	genoeg	beginnen	om	een	stuk	historie	op	jonge	leeftijd	mee	te	snuiven.

Naast	de	belangstelling	voor	de	ansichtkaarten	en	boeken	(een	aantal	boeken	is	verkocht)
komen	mensen	toch	ook	informeren	over	de	historie	van	Heemstede,	maar	wordt	er	ook
informatie	gedeeld	en	zo	wist	een	jong	stel	aan	te	geven	dat	de	Talmastraat	in	2025	100	jaar
bestaat.	Wellicht	een	leuk	item	voor	HeerlijkHeden,	aldus	het	jonge	stel.

Het	was	in	ieder	geval	een	geslaagde	middag	waar	de	HVHB	zich	weer	kon	presenteren	en
dank	aan	de	veteranen	voor	de	uitnodiging.

(Foto;	Hanneke	Timmerman)

Hoewel	de	HVHB	hier	geen	organisatie	in	heeft
is	het	toch	deels	een	stuk	Heemsteedse
geschiedenis.	Hans	Krol	schreef	het	volgende
op	zijn	facebookpagina.

“Sinds	2017	wordt	door	de	Nederlandse
Cavalerie/Huzaren	van	Boreel	de	slag	aan	het
Manpad	bij	de	door	David	Cornelis	van	Lennep
opgerichte	gedenknaald	herdacht.	Dit	jaar	op
zaterdagmiddag	8	juli.	Directe	aanleiding	is	het
sneuvelen	van	de	eerste	Nederlandse
ritmeester	Gaspard	van	der	Noot,	heer	van
Karloo,	die	leiding	had	over	een	vaan	ruiters.
Het	Staatse	leger,	onder	leiding	van	de	dodelijk
verwonde	Willem	Bronkhorst	van	Batenburg,	in
dienst	van	de	prins	van	Oranje,	bestond
voornamelijk	uit	vrijwilligers	uit	Zuid-Holland.
Van	hen	zijn	tussen	de	700	en	800	soldaten	in
de	nacht	van	9	op	10	juli	1573	in	de	Hout	nabij
Eindenhout	omgekomen	in	hun	strijd	tegen	het
Spaanse	beroepsleger.	Eén	van	hen,	Johan
van	Oldenbarnevelt,	de	latere	raadpensionaris,
wist	als	deelnemer	van	de	burgermilitie	op	tijd
ongehavend	het	strijdtoneel	te	verlaten.	De	eervolle	nederlaag	leidde	er	toe	dat	Haarlem	zich	op
13	juli,		na	een	beleg	van	zo'n	zeven	maanden,	overgaf.	Vervolgens	hebben	de	Spanjaarden
honderden	bestuurders	en	soldaten	opgehangen,	onthoofd	dan	wel	ruggelings	vastgebonden
en	in	het	Spaarne	geworpen.	Zoals	bekend	begon	al	op	8	oktober	1573	de	victorie	in	Alkmaar,
maar	de	formele	Vrede	van	Munster	zou	pas	in	1648	worden	gesloten.

Hans	van	Dalen,	kolonel	der	Huzaren,	hield	met	sonore	stem	een	toespraak	waarin	hij	het
verleden	aan	het	heden	koppelde,	met	een	verwijzing	ook	naar	Oekraïne.	Sinds	twee	weken
terug	van	een	militaire	missie	naar	Irak	vertelde	hij	aldaar	een	Spaanse	kapitein	te	hebben
gesproken.	Die	moest	toegeven	dat	koning	Filips	II	en	landvoogd	Alva	[naast	uiteraard	diens
zoon	en	veldheer	Don	Frederik]	wel	erg	barbaars	te	werk	zijn	gegaan.	Dit	jaar	is	bij	gelegenheid
van	450	jaar	na	de	slag	ook	een	bloemstuk	gelegd	namens	de	gemeente	Heemstede	door
burgemeester	Astrid	Nienhuis.	Initiatiefnemer	van	de	jaarlijkse	herdenkingen	en	samensteller
van	een	boekuitgave	over	Gaspard	van	der	Noot,	luitenant-kolonel	titulair	Willem	Plink,	was
ditmaal	in	een	rolstoel	aanwezig.	Hij	heeft	aan	burgemeester	Wienen	van	Haarlem	voorgesteld
nabij	de	Spanjaardslaan	waar	in	juli	1573	de	omgekomen	Hollanders	in	kuilen	zijn	begraven	-
sinds	de	annexatie	van	1	mei	1927	ressorterend	onder	Haarlem	-	een	informatiebordje	te
plaatsen.	Ook	dit	jaar	was	jhr.	Hugo	van	Lennep,	nazaat	van	D.C.	van	Lennep	van	Huize	te
Manpad	bij	de	herdenking.	Uit	Heemstede	voorts	o.a.	de	wethouders	Eveline	Stam	en	Arianne
de	Wit,	De	'Heemsteedse'	bloemen	aan	de	voet	van	het	monument	zijn	treffend	gekozen	in	de
kleuren	van	het	gemeentewapen:	geel	en	rood.”

(Foto:	Willem	Jan	Wiebosch)

Op	18	juli	gaan	we	wandelen	bij	de
Hartekamp	aan	de	Herenweg	nr	5.	

We	verzamelen	tussen	10:00	en	10:30	uur	bij
de	Orangerie	van	de	Hartekamp.	De
Goudenzaal	en	de	porseleinkamer	zijn	deze
dag	voor	de	wandelaars	gereserveerd.	Er	wordt
in	de	Orangerie	een	kopje	koffie/thee
geserveerd.

Geeft	u	zich	wel	graag	van	tevoren	op.	Vol	is
vol.	Dat	kan	via	de	mail	of	telefonisch:	023–548
38	28

U	bent	lid	geworden	van	de	HVHB,	want	u
draagt	de	historie	van	Heemstede-Bennebroek
een	warm	hart	toe.	Daarbij	ontvangt	u	ons
prachtige	kwartaalblad	HeerlijkHeden	(eind	april
komt	de	volgende	editie)	en	krijgt	u	maandelijks
de	nieuwsbrief	digitaal	toegestuurd.	Maar	ook
werken	wij	hard	aan	het	karakterbehoud	van
Heemstede,	aan	de	website,	de	wekelijkse
rubriek	in	de	Heemsteder	‘Toen	en	nu’,
tentoonstellingen,	evenementen	en	het	archief
wordt	bijgehouden.
	
Voor	al	deze	‘werkzaamheden’	heeft	de	HVHB
vele	handjes	ter	beschikking.	Misschien	wilt	u
ook	wel	meer	doen	dan	alleen	lid	zijn,	maar
twijfelt	u	wat	u	zou	kunnen	doen.
Om	het	voortbestaan	van	de	HVHB	te
waarborgen	zijn	er	ook	weer	nieuwe	vrijwilligers
nodig.	Wees	gerust,	veel	van	de	huidige
vrijwilligers	zijn	nog	lang	niet	van	plan	te
stoppen,	maar	extra	handjes	zijn	meer	dan
welkom.
	
Wilt	u	graag	iets	doen,	maar	heeft	u	geen	idee
wat,	neem	dan	contact	op	met	onze	secretaris.	U	bent	meer	dan	welkom	als	vrijwilliger,	een
leeftijdsgrens	heeft	de	vereniging	niet.	De	HVHB	vertelt	u	graag	wat	de	mogelijkheden	zijn
binnen	de	vereniging.

Claire	Mettrop-Wesselingh	is	van	huis	uit
een	Heemsteedse	en	na	haar	huwelijk	zijn
zij	in	het	Kleverpark	–	Haarlem	–	gaan
wonen.	Nu	inmiddels	alweer	6	jaar	in	de
“Apenrots”	aan	het	Spaarne	in	Heemstede.

"Mijn	eerste	baan	was	bij	de	VVV	Haarlem
waar	ik	met	Ria	Hooij	de	Haarlemse
Bloemenmeisjes	begeleidde	in	binnen-	en
buitenland.	Daarna	heb	ik	diverse	jaren	als
directie	secretaresse	bij	een	Franse
multinational	gewerkt.

Mijn	echtgenoot,	een	tropisch	landbouwkundige,	zat	in	de	export.	In	die	tijd	hebben	wij	veel
gereisd,	met	name	naar	het	Midden-	en	Verre	Oosten.

Op	de	Wagenweg	in	Haarlem	heb	ik	haast	40	jaar	een	instituut	voor	algehele	huidverzorging
gehad	en	daarbij	was	ik	importeur	voor	cosmetica.

Na	het	overlijden	van	mijn	echtgenoot	ben	ik	weer	in	Heemstede	gaan	wonen	en	ben	ik
vrijwilligerswerk	gaan	doen	in	het	Antoni	van	Leeuwenhoek	Ziekenhuis	op	de	afd.	Centrum
Kwaliteit	van	Leven	(wat	ik	nog	steeds	2	dagen/week	doe).

Het	culturele	leven	heeft	een	belangrijke	plaats	in	mijn	leven	en	als	vrijwilliger	in	de
schouwburg	en	de	Phil	Haarlem	werk	ik	mee	op	de	afdeling	Relatie	Beheer	en	onderhoud	ik
de	contacten	met	de	Founders.	Dit	is	een	andere	wereld	dan	het	AVL.

Sinds	januari	van	dit	jaar	ben	ik	vrijwilliger	bij	de	HVHB	en	houd	mij	op	dit	moment	bezig	met
de	sponsoring	van	de	historische	film	over	Heemstede	die	op	2	september	dit	jaar
gelanceerd	wordt	tijdens	de	openluchtbioscoop	op	de	Vrijheidsdreef.	Ik	heb	veel	contact	met
Ronald	Huigen	die	mij	op	een	fantastische	wijze	alle	ins	en	outs	over	de	HVHB	doorgeeft.
Het	meehelpen	achter	de	schermen	van	een	evenement	zodat	alles	goed	verloopt,	behoort
ook	tot	onze	taken.

Op	de	Open	Monumenten	Dagen	bezoek	ik	op	zaterdag	alle	'monumenten'	die	hieraan
meewerken.	Als	Heemsteedse	vind	ik	het	belangrijk	om	mensen	in	mijn		omgeving	meer	te
vertellen	hoe	mooi	ons	dorp	is	en	waarom	een	lidmaatschap	van	de	HVHB	noodzakelijk	is.
Door	mijn	commerciële	achtergrond	en	als	dochter	van	een	architect	weet	ik	wat	restauratie
van	oude	gebouwen	met	zich	meebrengt.	De	lezingen	en	het	blad	Heerlijkeden	geven	je
meer	inzicht	waardoor	je	interesse	om	je	te	verdiepen	in	het	wel	en	wee	van	de	rijke
geschiedenis	van	ons	dorp	wordt	gewekt.

De	gidsen	binnen	de	HVHB	laten	ons	genieten	van	de	natuur	en	de	monumentale	panden.
Het	park	van	Huis	te	Manpad	heeft	mij	dit	voorjaar	bijzonder	geïnspireerd.	De	plantengroei
en	de	Slangenmuur,	er	is	zoveel	over	te	vertellen	en	wie	is	er	enthousiaster	dan	Ronald
Huigen.	Ga	eens	mee	op	een	zaterdagmorgen	en	dan	kom	je	ogen	en	oren	tekort!

Kijk	op	de	website	van	de	HVHB	welke	rondleidingen	en	wandel/fiets	routes	er	zijn.	Je	doet
er	nieuwe	contacten	op."

Volg	BeleefHeemstede	waar	de	HVHB	ook	partner	van	is.

Website Facebook
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Historische	film	2	september	2023

In	de	jaarlijkse	openluchtbioscoop	die	de	Rotary	Club	Heemstede	organiseert	op	de
Vrijheidsdreef,	vindt	de	première	plaats	van	een	film	die	beelden	van	vroeger	en	nu	van
Heemstede	laat	zien.

Samen	met	professioneel	filmmaker	Ton	Offerman	heeft	de	werkgroep	Film	van	de	Historische
Vereniging	Heemstede-Bennebroek	een	script	gemaakt	dat	de	basis	is	voor	deze	film.

In	de	film	komt	David	Eliza	Van	Lennep,	burgemeester	van	1891-1916,	even	terug	om	op
diverse	plekken	te	gaan	zien	wat	er	van	‘zijn’	Heemstede	geworden	is.

Onder	zijn	leiding	werden	het	nieuwe	raadhuis,	de	gasfabriek	en	de	watertoren	gebouwd	en
kwam	het	Uitbreidingsplan	tot	stand	dat	de	vorm	van	Heemstede	bepaald	heeft.	Van	Lennep
nam	het	initiatief	om	het	landgoed	Bosbeek/Groenendaal	te	kopen	van	de	erven	Van	Merlen.

Met	uw	bezoek	aan	de	film	steunt	u	de	HVHB.	We	hopen	op	een	grote	opkomst.
	
Datum 2	september	2023,	12.30	u.
Locatie Vrijheidsdreef,	Heemstede
Entree €	12
Kaartjes 	Online	te	bestellen	via	de	QR-code	op	de	poster	of	klik	hier

Julien	Wolbers	wordt	geëerd	met	een	bord	op	‘zijn’
huis
Harry	Opheikens	schreef	het	volgende	in	de	Heemsteder:

"Veel	mensen	zullen	even	de	wenkbrauwen	fronsen	bij	het	horen	van	de	naam	Julien	Wolbers,
maar	na	30	juni	2023	zal	dat	niet	meer	gebeuren.	Het	heeft	allemaal	te	maken	met	de
afschaffing	van	de	slavernij	op	1	juli	1863,	dat	elk	jaar	onder	de	naam	Keti	Koti	(gebroken
ketenen)	gevierd	wordt.

In	2019	heeft	Marc	de	Bruijn	van	de	HVHB	in	HeerlijkHeden	189	Julien	Wolbers	al	eens
beschreven.	Julien	was	toen	200	jaar	geleden	geboren	en	heeft	gewoond	op	de	huidige
Kerklaan	15.	Het	pand	heeft	dan	ook	de	naam	’t	Wolbers	Huys	en	daar	schreef	hij	zijn	eerste
twee	pamfletten	tegen	de	slavernij.	Hier	in	ons	eigen	dorp	is	het	allemaal	begonnen.	Daar	mag
Heemstede	best	trots	op	zijn.	En	zo	ontstond	het	idee	om	Julien	Wolbers	te	gedenken.

“Op	deze	manier	maakt	de	HVHB	de	geschiedenis	inzichtelijk”,	aldus	Marc.	“En	zo	wordt
getoond	dat	ook	in	Heemstede	sporen	van	slavernij	zichtbaar	zijn”.	Eric	Coolen	werd	benaderd
om	een	ontwerp	voor	een	bord	te	maken.	Niet	alleen	de	gemeente,	maar	ook	de	huidige
bewoners	van	’t	Wolbers	Huys,	familie	Van	der	Wel,	werden	benaderd	om	de	mogelijkheden	te
bespreken	voor	het	plaatsen	van	een	gedenkbord.

Aanbieding	gedenkbord	Julien	Wolbers
Wim	Gohres,	voorzitter	van	de	HVHB	memoreerde	nog	eens	in	zijn	toespraak	dat	Julien
Wolbers	grote	belangstelling	had	voor	bestuurlijke	en	spirituele	zaken	en	sterk	werd	beïnvloed
door	de	vijf	jaar	oudere	Nicolaas	Beets	die	in	Heemstede	van	1840	tot	1854	predikant	was.
Beets	zijn	bezwaren	tegen	slavernij	werden	overgenomen	door	Julien	Wolbers	die	zich	een
fanatiek	abolitionist	toonde.	In	1853	en	1854	schreef	hij	in	’t	Wolbers	Huys	twee	brochures
waarin	hij	duidelijk	maakte	dat	slavernij	in	strijd	is	met	de	waardigheid	en	de	rechten	van	de
mens.	Hij	bombardeerde	regering	en	Kamer	in	de	jaren	daarna	met	petities	en	brochures	en
publiceerde	in	kranten	en	tijdschriften	en	heeft	zo	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	de
afschaffing.

Met	het	aanbieden	van	een	gedenkbord	aan	zowel	de	gemeente	als	aan	de	eigenaren	van	het
monumentale	pand	Kerklaan	15	wil	de	HVHB	blijvend	aandacht	vragen	voor	de	bijzondere	inzet
van	Wolbers	voor	de	afschaffing	van	de	slavernij	en	voor	zijn	band	met	Heemstede.

Burgemeester	Astrid	Nienhuis	kon	het	initiatief	van	de	HVHB	bijzonder	waarderen	en	moedigt
het	alleen	maar	aan	om	meer	Heemstedenaren	onder	de	aandacht	te	brengen	op	de	manier
zoals	nu	gedaan	is	met	Julien	Wolbers.	Adriaan	Pauw,	op	grotere	schaal,	heeft	veel	aandacht
gehad.	Julien	Wolbers	krijgt	in	een	bescheidenere	vorm	de	aandacht,	maar	wel	op	een	zeer
fraaie	wijze	weergegeven	door	Eric	Coolen	en	met	dank	aan	de	familie	Van	der	Wel	ook	nog
eens	op	het	voormalige	huis	van	Julien	Wolbers	op	de	Kerklaan.

Om	meer	mensen	te	gedenken	gaf	onze	burgemeester	ook	nog	eens	aan	te	denken	aan	de	162
Heemsteedse	Joodse	mensen,	die	nooit	meer	terug	gekeerd	zijn	na	de	oorlog.	Op	dit	moment
zijn	er	nog	maar	slechts	vier	van	deze	‘Stolpersteine’.	De	Gemeente	werkt	graag	mee	aan	het
plaatsen	van	meer	van	deze	stenen.”

Voor	'’t	Wolbers	Huys'	van	links	naar	rechts	Eric	Coolen,	Marc	de	Bruijn,	Astrid	Nienhuis	en	Wim
Gohres	(foto:	Harry	Opheikens)

Verslag	Veteranendag	17	juni	2023

Storm
In	2022	is	het	dak	van	het	Pomphuis	flink
gerenoveerd	mede	vanwege	lekkage,
maar	hier	en	daar	was	de	dakbedekking
ook	wel	aan	vervanging	toe.	En	dan	is	er
op	5	juli	2023	opeens	een	flinke	storm	en
kom	je	dit	tegen	op	het	voetpad	naar	het
Pomphuis.	Eerst	schrik	je,	maar	gelukkig
lag	de	tak	ver	genoeg	van	het	Pomphuis.

Herdenking	Slag	aan	het	Manpad

Uit	het	Haarlems	Dagblad,	juli	1963

In	het	nieuws
De	jaarlijkse	uitvoering	door	het	Katholiek	Kinderkoor	„Heemstede",	die	gisteravond	in	het
Minerva	Theater	plaats	had,	was	een	feest	voor	oog	en	oor.	Opgevoerd	werd	een
kinderoperette	van	Johanna	Veth	naar	het	“Repelsteeltje”.	De	muziek	leek	ons	in	de	solopartijen
wel	eens	wat	te	langzaam,	wat	ook	duidelijk	merkbaar	was	aan	wat	de	kinderen	er	van
maakten.	Maar	voor	deze	voorstelling:	niets	dan	lof.

De	bejaarden	van	Heemstede	hebben	vrijdag	de	jaarlijkse	bustocht,	georganiseerd	door	de
Algemene	Bond	van	Ouden	van	Dagen	in	Heemstede,	gehouden.	Met	drie	bussen	ging	het
richting	Amersfoort	waar	bij	’t	Kupersoord	koffie	werd	gedronken.	Voor	de	liefhebbers	van
natuurschoon	was	volop	gelegenheid	om	te	genieten.

Een	7-jarige	jongen	uit	Heemstede	is	zondagmiddag	tijdens	het	spelevaren	in	een	roeiboot	in	de
ringvaart	bij	de	Dr.	Schaepmanlaan	overboord	geslagen	en	met	zijn	hoofd	in	aanraking
gekomen	met	de	draaiende	schroef	van	de	buitenboordmotor	waarmee	de	roeiboot	was
uitgerust.	De	jongen	is	met	een	diepe	hoofdwond	overgebracht	naar	het	Grote	Gasthuis	in
Haarlem.

Kleine	advertenties
20%	korting	op	alle	stoomgoederen,	mits	gebracht	en	gehaald	aan	onderstaande	adressen:
Chem.	Wasserij	Keyser,	Lorentzplein	25,	Soendaplein	37,	Binnenweg	43.

Mod.	zonn.	vrijst	villa	m.	gar.	en	oliest.-c.v.,	bev.:	ruime	woon-eetk.	met	parket,	keuken,
bijkeuken,	4	slaapk.,	douche,	zolderétage	enz.	Direct	leeg	m.	vrije	vest.	Koops.	f	115.000.		Mak.
Kant	W.	Bos

Liefderijk	tehuis	gezocht	voor	lief	zw./wit	katertje.	Na	7	u	's	avonds:	Zandv.laan	180	

Ook	60	jaar	later,	anno	2023,	is	de	HVHB	in	het	nieuws.

Wandelen	bij	de	Hartekamp

Verdere	activiteiten	HVHB	2023
Naast	lezingen	en	wandelingen	staan	er	ook	nog	andere	evenementen	in	de	planning.	Noteer
ze	alvast	in	uw	agenda.	Meer	informatie	volgt	in	de	HeerlijkHeden,	op	onze	Facebookpagina,	op
onze	website	en	in	onze	maandelijkse	nieuwsbrief.
	
Wandelingen	Huis	te	Manpad Elke	zaterdag	tm

15	oktober
Zie	website	Huis	te	Manpad

Rondleidingen	op	de	Hartekamp 5	augustus,	2
september	en	7
oktober.

Deze	rondleidingen	zijn	gratis,
maar	graag	wel	even	aanmelden.	
Verzamelen	om	11.00	uur

Tentoonstelling	De	Glip september Pomphuis
Open	Monumenten	dagen 9/10	september Thema	Levend	Erfgoed
Najaarsbijeenkomst	2023 9	november Hageveld

Bijzondere	archiefstukken
Onze	archiefdames	Hanneke,	Anja	en	Carla	krijgen	regelmatig	schenkingen	voor	het
archief.	Niet	alleen	boeken,	maar	ook	veel	beeldmateriaal,	zoals	fotoalbums,	schilderijen,
posters	en	ander	materiaal.	Zo	werd	o.a.	de	onderstaande	kwitantie	aangeleverd	uit	1938
voor	een	aansluiting	op	het	riool.

Wandeltochten	stageopdracht	Hageveld
De	vierdeklassers	van	atheneum	Hageveld	hebben	o.a.	voor	de	HVHB	een	week	lang	kunnen
ontdekken,	ontmoeten	en	leren	buiten	school.	Maar	liefst	142	leerlingen	kozen	hun	stage	uit	het
aanbod	via	Vrijwilligerspunt	Heemstede.	Zij	liepen	hun	stage	bij	ruim	60	locaties	van
maatschappelijke	organisaties	en	verenigingen.	Voor	de	HVHB	is	een	tweetal	historische
wandeltochten	gemaakt	door	Loek,	Adam,	Mats	en	Thijs.
	
De	stagiairs	Adam	en	Thijs	hebben	in	hun	evaluatie	ook	een	berichtje	aan	de	HVHB
opgenomen:

Heel	erg	bedankt	voor	het	aanbieden	van	deze	stage.	Ik	hoop	dat	jullie	nog	iets	hebben	aan
onze	wandeling.	Ik	heb	zeker	meer	kunnen	leren	over	de	geschiedenis	van	Heemstede,	dus
voor	mij	was	het	een	geslaagde	week.
Adam	Shaw
	
Bedankt	dat	u	deze	stage	heeft	aangeboden,	ik	vond	het	een	erg	interessante	en	leuke	stage,
aangezien	ik	veel	meer	over	Heemsteedse	geschiedenis	heb	geleerd,	en	het	een	hele	relaxte
stage	was.	Je	krijgt	veel	vrijheid	en	leert	allerlei	nieuwe	dingen.
Thijs

Wandeltocht	'Introductie	tot
Heemsteedse	geschiedenis'

Wandeltocht	'Tweede
Wereldoorlog	in	Heemstede'

Vrijwilligers

Vrijwilliger	gespot:	Claire	Mettrop

Meer	HVHB

Het	laatste	nieuws
Agenda
Contact

Erfgoed
Publicaties
HeerlijkHeden

Contact
Communicatie	HVHB

Lid	worden
Klik	hier

©	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd	of	worden	overgenomen	zonder	voorafgaande
schriftelijke	toestemming	van	de	Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@hvhb.nl	toe	aan

uw	adresboek.
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