
Het	bestuur	van	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek	nodigt	u	uit	voor	de
Najaarsbijeenkomst	van	onze	vereniging	op
donderdag	7	november	2024	in	de	aula	van
College	Hageveld,	Hageveld	15	in	Heemstede.

De	bijeenkomst	begint	om	20.00	uur.	Vanaf
19.30	uur	is	de	zaal	open	en	bent	u	welkom
voor	koffie	of	thee.	Aanmelden	is	niet	nodig	en
zowel	leden	als	niet-leden	zijn	welkom.

Het	programma	is	als	volgt:

Opening	door	voorzitter	Wim	Gohres

Verenigingsaangelegenheden	(de	vergaderstukken	worden	op	onze	website
gepubliceerd)
Vaststelling	verslag	Algemene	Ledenvergadering	13	juni	2024
Benoeming	bestuursleden
Aankondiging	verschijnen	boek	“400	jaar	Oude	Kerk”	op	30	november
Mededelingen	over	vrijwilligers
De	HVHB	is	ook	nog	op	zoek	naar	een	tweede	persoon	voor	de	kascommissie

Lezing	door	Nico	Vriend	van	het	Noord-Hollands	Archief	(NHA)	over	de	collectie-	en	de
geschiedenis	van	Fotopersbureau	De	Boer
Fotopersbureau	De	Boer	is	opgericht	door	Cees	de	Boer	in	1945	en	heeft	bestaan	tot	2004.
Vanaf	1983	onder	leiding	van	zijn	zoon	Poppe	de	Boer.	Het	fotopersbureau	was	gevestigd	in
Haarlem.	In	meer	dan	zestig	jaar	tijd	zijn	er	ruim	2.000.000	foto’s	gemaakt.	Deze	foto’s	zijn
digitaal	te	bekijken	in	‘Beeldbank	de	Boer’	van	het	NHA.

Aan	de	hand	van	anekdotes	zal	Nico	vertellen	over	de	werkwijze	van	dit	Haarlemse	persbureau
en	zal	de	projecten	toelichten,	die	dit	mogelijk	hebben	gemaakt.
Tot	slot	zullen	enkele	bijzondere	afbeeldingen	uit	deze	collectie	de	revue	passeren.

Informeel	gedeelte
Na	afloop,	rond	21.30	uur,	is	er	zoals	gebruikelijk	gelegenheid	tot	napraten	bij	een	drankje	en
een	hapje.

Foto:	Harry	Opheikens	(najaarsbijeenkomst	2023)

In	1625,	bijna	400	jaar	geleden,	werd	de	kerk
aan	het	Wilhelminaplein	in	gebruik	genomen,
oftewel	de	‘Oude	Kerk’.	Om	de	geschiedenis
van	dit	icoon	van	Heemstede	vast	te	leggen
geven	de	Historische	Vereniging	en	de	Stichting
Vrienden	van	de	Oude	Kerk	gezamenlijk	een
boek	uit:	400	jaar	Oude	Kerk,	het	hart	van
Heemstede.

Het	gaat	over	de	bouwgeschiedenis	van	de	kerk,	maar	ook	over	de	voorganger	(de	Mariakapel),
het	religieuze	leven	in	Heemstede,	de	directe	omgeving	van	de	kerk,	begraven	in	en	om	de
kerk,	het	interieur,	het	orgel,	de	plek	van	de	kerk	in	de	Heemsteedse	gemeenschap	in	verleden
en	heden,	over	de	toekomst	van	de	kerk,	en	nog	veel	meer.

400	jaar	Oude	Kerk	verschijnt	op	30	november,	telt	192	pagina’s	en	is	uiteraard	rijk
geïllustreerd.

Wilt	u	zo	vriendelijk	zijn	uw	contributie	voor
het	nieuwe	jaar	2025	niet	eerder	te	betalen
dan	na	ontvangst	van	de	papieren
contributiefactuur.	Deze	factuur	vindt	u
ingevoegd	bij	het	eerste	nummer	van
HeerlijkHeden	in	het	nieuwe	jaar!	Dat
scheelt	een	hoop	administratief	werk.

Dit	eerste	nummer	van	HeerlijkHeden
verschijnt	eind	januari	2025.

Alvast	dank	voor	uw	medewerking.

NB:	Contributiebetalingen	gedaan	in	2024	voor	2025	moeten	wij	weer	terugstorten.	De
HVHB	maakt	geen	gebruik	van	automatische	incasso!

De	HVHB	heeft	een	brief	aan	gemeente
Bloemendaal	medeondertekend	inzake	het
voormalig	Psychiatrisch	Ziekenhuis
Vogelenzang	te	Bennebroek.	Daarin	worden
raad	en	college	dringend	gevraagd	niet	af	te
wijken	van	de	volgorde	van	nieuwbouw	en	de
oudbouw.	Het	gevaar	is	dan	dat	de	ontwikkelaar
de	winst	op	de	nieuwbouw	incasseert	en
de	oudbouw	er	bekaaid	afkomt.	Verder	wordt
gepleit	voor	herstel	of	exacte	reconstructie	van
eventueel	verloren	gegane	of	beschadigde
erfgoedwaarden.

In	1995	zijn	bij	het	verwijderen	van	het	behang
in	een	huis	aan	de	Achterweg	in	Heemstede
twee	stam-	of	abonnementskaarten	van	de
NZHTM	aangetroffen,	met	pasfoto	en	de	namen
van	respectievelijk	Bertha	Wallage,	geboren	13
november	1934	en	Carolina	Wallage,	geboren	5
mei	1930.

Uit	onderzoek	in	het	bevolkingsregister	blijkt	dat
ze,	afkomstig	uit	Coevorden,	op	15	juni	1939
zijn	ingeschreven	op	het	adres	Javalaan	59.	Op
6	juni	1942	ontving	men	het	bericht	direct	naar
Amsterdam	te	evacueren.	Pas	op	18	januari
1943	zijn	ze	uitgeschreven,	naar	Amsterdam.

Op	11	mei	1943	zijn	de	ouders	(Levie	en	Stientje)	en	twee	dochters	vanuit	Westerbork	op
transport	gesteld	naar	Sobibor,	waar	moeder	en	kinderen	drie	dagen	later	overleden.	Vader
Levie	Wallage	was	met	nog	79	mannen	uitgezocht	om	in	het	nabijgelegen	Dorohuzca	werk	voor
de	nazi’s	te	verrichten	en	stierf	op	30	november	van	hetzelfde	jaar,	vermoedelijk	aan	uitputting.

Woensdag	23	oktober	zijn	van	dit	gezin	Stolpersteine	geplaatst	bij	Javalaan	59	als	klein,	maar
belangrijk	monument	ter	nagedachtenis	aan	de	verschrikkelijke	gebeurtenissen	nu	bijna	80	jaar
geleden.

Foto:	Harry	Opheikens

Via	deze	weg	een	oproep	om	beeldmateriaal
van	winkeltjes	rondom	De	Glip.	Tijdens	de
tentoonstelling	‘Langs	de	Glip’	kwamen	vele
herinneringen	voorbij	en	daar	hoorden	ook
(voormalige)	winkels	bij.

Inmiddels	zijn	er	al	diverse	foto’s	binnen
gekomen,	maar	misschien	zijn	er	ook	foto’s	van
nu	gesloten	winkels	om	een	compleet
winkelbeeld	te	krijgen.	De	foto’s	worden
eventueel	gebruikt	in	de	wekelijkse	rubriek
‘Heemstede	toen	en	nu’	in	de	Heemsteder	van
Harry	Opheikens.

Mocht	u	van	winkelpanden	foto’s	hebben	dan	graag	opgeven	via	Communicatie	HVHB.

Foto:	Mariëlle	Heemskerk

Op	bijna	veertigjarige	leeftijd	heeft	de
succesvolle	Heemsteedse	wielrenner	Piet
Steenvoorden,	die	viermaal	een	nationaal
wegkampioenschap	op	zijn	naam	wist	te
brengen,	het	besluit	genomen	om	het
hardfietsen	te	stoppen,	en	daarom	werd	hem
zaterdagmiddag	een	afscheidsreceptie
aangeboden.	De		eerste	spreker	was
wethouder	G.	Willemse	van	sportzaken	der
gemeente	Heemstede.	Als	cadeau
overhandigde	de	wethouder	hem	een
elektrische	keukenklok.

Roads,	WIJ	Heemstede,	Kennemerhart	en
de	HVHB	organiseren	historische/culturele
wandelingen	door	Heemstede	voor
bewoners	van	Heemstede.	Dit	initiatief
ondersteunt	Preventieakkoord	Heemstede	–
SportSupport.

De	duur	van	een	wandeling	is	1	uur	met
mogelijk	een	kleine	uitloop	(max	15
minuten).	De	begintijd	van	de	wandelingen
is	10	uur	en	het	startpunt	is	Plein1,	tenzij
anders	vermeld.

Geeft	u	zich	wel	graag	van	tevoren	op.	Vol	is	vol.	Dat	kan	via	mail	bij	WIJ	Heemstede	of
telefonisch:	023-548	38	28.
	
Nov 5 Kunstlijn	Pomphuis Plein1 Ronald WijHeemstede
	 19 Kunstlijn	Pomphuis Plein1 Ronald Plein1
Dec 3 Naoorlogse

architectuur
Plein1 René WijHeemstede

	 17 Naoorlogse
architectuur

Plein1 René Plein1

Jan 7 Rond	het	Raadhuis Plein1 Wim WijHeemstede
	 21 Rond	het	Raadhuis Plein1 Wim Plein1
Febr 4 Jan	van

Goyenstraat
Plein1 René WijHeemstede

	 18 Jan	van
Goyenstraat

Plein1 René Plein1

Mrt 4 Kerklaan Plein1 Henk WijHeemstede
	 18 Kerklaan Plein1 Henk Plein1
Apr 1 Achter	de

Bleekersvaart
Plein1 Remmert 	

	 15 Achter	de
Bleekersvaart

Plein1 Remmert 	

Mei 6 Tentoonstelling
Pomphuis

Plein1 ? WijHeemstede

	 20 Tentoonstelling
Pomphuis

Plein1 ? Plein1

Juni 3 Nog	te	bepalen 	 	 	
	 17 Nog	te	bepalen 	 	 	

Het	regende	behoorlijk	op	1	oktober,	waardoor
Remmert	naar	een	altrernatief	moest	zoeken.
Want	lopen	in	die	nattigheid	was	niet	een
oplossing.	Hij	had	de	avond	daarvoor	een
diapresentatie	in	elkaar	gezet	om	toch	een	klein
beetje	beeld	te	geven	van	de	begraafplaats.
Een	prima	noodoplossing.

Op	15	oktober	de	‘herkansing’	met	wederom	tot
doel	de	begraafplaats	te	bezoeken.	En	dit	keer
was	het	prima	weer	en	kon	er	om	10	uur
vertrokken	worden.	Vanaf	Plein1	best	wel	een

stukje	wandelen,	maar	gelukkig	was	iedereen	lekker	mobiel.	Van	de	HVHB	waren	ook	René
Janus	en	Henk	Booms	mee,	ook	handig	als	extra	backup	voor	weetjes.

Hoewel	het	een	begraafplaats	is	is	het	eigenlijk
best	een	mooi	‘wandelpark’.	Het	ligt	er	goed
onderhouden	bij	en	dat	kan	ook	van	veel
graven	gezegd	worden.	Diverse	bekende
graven	werden	bezocht,	zoals	Vollenhove,	de
Enschede’s…

Een	klein	uurtje	rondgewandeld	en	met	veel
informatie	rijker	kon	het	terugwandelen
beginnen.	De	bezoekers	waren	zeer	positief,
niet	alleen	over	de	begraafplaats	zelf,	toch	niet
een	dagelijkse	bezigheid	(gelukkig),	maar	ook
het	verhaal	erbij.

Tekst:	zuster	Riet

Het	waren	goede	bijeenkomsten.	's	Middags
was	de	groep	veel	groter,	maar	dat	ging	prima.
Er	waren	nogal	wat	vragen	die	over	het
kloosterleven	gingen.	Ik	snap	dat.	We	zijn	niet
meer	zo	aanwezig	in	de	maatschappij.	Maar	de
bewustwording	wat	er	allemaal	maatschappelijk
is	ontstaan,	nadat	de	zusters	eerst	in	de	noden
waren	gesprongen,	riep	ook	verwondering	op.

's	Avonds	was	de	groep	klein.	Een	aantal
mensen	liet	het	toch	afweten.	Maar	niet	erg.	Het	werd	meer	een	kringgesprek	en	dat	maakte	het
nog	persoonlijker.	Ik	kijk	terug	op	een	paar	waardevolle	momenten.

Hillebrand	de	Lange	was	er	's	middags	bij	en	heeft	na	afloop	het	verhaal	nog	aangevuld	met
een	stukje	geschiedenis	over	het	herenhuis.	Volgens	mij	gingen	de	mensen	tevreden	naar	huis!
Fijn	dat	het	allemaal	in	Bosbeek	plaats	kon	vinden.

Hartelijke	groet,
Riet

Foto:	Theo	Out

Op	7	oktober	heeft	Ronald	Huigen	onze	mooie
film	‘Het	is	in	Heemstede	zoo	kwaad	niet…’
laten	zien	op	de	familie	Van	Lennep-
bijeenkomst	in	restaurant	Groenendaal.
Natuurlijk	in	de	Van	Lennepzaal.	Er	waren	ruim
50	familieleden	aanwezig,	onder	wie	de
kleinzoon	van	David	Eliza	van	Lennep.

Dit	was	het	programma:
1.	Zeer	kort	welkomstwoord	van	Louis	van
Lennep
2.	Gijs	Roeters	van	Lennep	legt	kort	uit	hoe	de
familie	in	elkaar	zit	en	hoe	een	en	ander	zo	is
gekomen
3.	David	van	Lennep	neemt	het	woord	om	iets	over	zijn	bedrijf	te	vertellen	dat	water	behandelt
4.	Professor	Marita	Mathijsen	houdt	een	inleiding	over	de	familie
5.	De	film	over	Heemstede	en	David	Eliza	van	Lennep	door	de	HVHB
6.	Lunch

De	film	is	met	groot	enthousiasme	ontvangen	en	er	waren	opnieuw	veel	positieve	reacties
ontvangen.

Er	is	nog	steeds	voldoende	belangstelling
voor	onze	film	‘Het	is	in	Heemstede	zoo
kwaad	niet..’	Op	dinsdag	29	oktober	weer
twee	voorstellingen	en	tijdens	de
middagvoorstelling	een	bijzondere
ontmoeting	tussen	burgemeester	Van
Lennep	uit	de	film	en	een	kleinzoon.

Acteur	Willem	D.	Eveleens	kroop	nog	een
keer	in	de	huid	van	de	burgemeester	en
overhandigde	kleinzoon	Hugo	van	Lennep
een	mooie	prent	van	Eric	Coolen	van	het
raadhuis	met	de	titel	van	de	film.

In	het	gewone	leven	hebben	ze	elkaar	nooit
ontmoet.	David	van	Lennep	(1865-1934)
was	al	overleden	toen	Hugo	van	Lennep
werd	geboren.	Een	erg	leuke	ontmoeting.
De	kleinzoon	reageerde	enthousiast	op	de
film,	want	familieverhalen	zijn	toen	nooit
doorverteld	en	zeker	niet	over	de	oorlogstijd.

Wie	weet	er	meer	te	vertellen	over	de
tegelvloer	met	Heemstede-wapen?

Naar	aanleiding	van	onze	oproep	over	de
prachtige	granitovloer	in	Raadhuisstraat	28	in
de	vorige	nieuwsbrief	is	in	zoverre	antwoord
gekomen	dat	er	vóór	restaurant	'Delizia’	een
terrazzofirma	zou	hebben	gezeten.	Alleen	is
door	niemand	de	naam	van	de	firma	nog
achterhaald.	Nergens	staat	vermeld	welk	bedrijf
daar	gezeten	heeft.	Sterker	nog,	er	wordt
verteld	dat	deze	firma	er	uiteindelijk	helemaal
niet	gezeten	heeft.

Raadhuisstraat	28	is	sinds	2009	een	gemeentelijk	monument	en	bestaat	al	meer	dan	100	jaar
(bouwjaar	1910).

Mocht	u	het	alsnog	weten	dan	graag	uw	informatie	versturen	naar	Communicatie	HVHB.

Op	23	november	houdt	de	Historische
Vereniging	Haerlem	het	nieuwe	boek	Waar
Haarlem	in	de	gevel	staat	over	de	Haarlemse
gevelstenen	ten	doop.

In	Waar	Haarlem	in	de	gevel	staat	komen	ze
allemaal	aan	bod	en	vertelt	de	auteur	uitgebreid
over	hun	achtergrond	en	eigenaars.	Vaak
speelden	er	zich	achter	zo’n	gevel	opmerkelijke
zaken	af	of	zijn	wonderlijke	verhalen	verbonden
aan	hun	bewoners	of	gebruikers.	In	alle	lagen
van	de	Haarlemse	bevolking	liet	men
geveltekens	aanbrengen;	van	de	eenvoudigste
handwerkslieden	tot	gefortuneerde
ondernemers	en	hoogwaardigheidsbekleders.

Het	boek	bevat	natuurlijk	een	gedetailleerde
beschrijving	van	de	nog	in	de	Haarlemse
binnenstad	aanwezige	gevelstenen,	maar	ook
van	talloze	inmiddels	verdwenen	exemplaren.
Deze	schat	aan	historische	informatie	wordt
geïllustreerd	met	honderden	afbeeldingen.

Waar	Haarlem	in	de	gevel	staat	verschijnt	op	23	november	2024,	de	verjaardag	van	Haarlem.
Het	hardcover,	gebonden	boek	van	512	pagina’s	wordt	in	een	eenmalige	oplage	uitgegeven.

Zo	bestelt	u	het	boek
Stuur	een	mail	met	als	onderwerp	GEVELSTENEN	naar	info@haerlem.nl	en	vermeld	daarin	uw
naam,	adres	en	telefoonnummer.	Voor	een	vlotte	afhandeling	wordt	u	verzocht	het
verschuldigde	bedrag	van	€	39,95	per	boek	te	voldoen	op	IBAN-bankrekeningnummer:	NL89
INGB	0000	3778	82	t.n.v.	Historische	Vereniging	Haerlem	onder	vermelding	van	Gevelstenen.
Er	wordt	dan	één	of	meer	exemplaren	voor	u	gereserveerd.	U	ontvangt	begin	november	bericht
waar	en	wanneer	u	uw	boek	in	Haarlem	kunt	afhalen.

'Wij	zijn	Cisca	Duymaer	van	Twist	en	Leendert
Parlevliet.	79	en	88	jaar	oud.	55	jaar	getrouwd.
Twee	zoons,	één	dochter	en	zeven
kleinkinderen.

Cisca	is	geboren	in	Lisse,	waar	haar	vader
huisarts	was.	Werd	na	haar	baan	als	medisch
analiste,	voltijds	moeder	en	baas	van	de
huishouding.	Veel	vrijwilligerswerk	gedaan	en
verheugt	zich	zolang	het	kan	een	steentje	bij	te
dragen.

Leendert,	geboren	in	Katwijk	aan	Zee,	wilde	de	wijde	wereld	in	na	zijn	doctoraal	economie	in
Rotterdam.	Belandde	bij	de	KLM,	trouwde	met	Cisca	in	Amerika,	woonde	ruim	twee	jaar	voor	de
KLM	in	Rome,	kreeg	leidinggevende	functies	op	Schiphol	en	Amstelveen.	Was	mede	oprichter
van	Lionsclub	Zuid	Kennemerland	en	is	nog	steeds	actief	lid.	Vind	het	leuk	om	een	passende
bijdrage	te	leveren	aan	deze	inspirerende	vereniging.'

Volg	BeleefHeemstede	waar	de	HVHB	ook	partner	van	is

Website Facebook

Nieuwsbrief	voor	leden	en	relaties	van	de
Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek
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Najaarsbijeenkomst	7	november	2024

HeerlijkHeden	202
Afgelopen	week	is	HeerlijkHeden	202
verschenen.

Voorzien	van	prachtig	beeldmateriaal
geeft	ook	dit	nummer	weer	veel	kijk-	en
leesplezier.

Artikelen	zijn	o.a.

platenmaatschappij	Bovema,
fanfare	Eensgezind-Excelsior,
bollenbedrijf	Q.	van	den	Berg,
mozaïekkunst	van	Antoon
Molkenboer,
familiewapens	op	De	Hartekamp
het	boek	‘400	jaar	Oude	Kerk.

Nieuw	boek:	400	jaar	Oude	Kerk

Foto:	Dennis	Kuik,	in	samenwerking	met	Theo	Out

Bestel	nu	alvast	een	exemplaar,	met	ledenkorting
De	verkoopprijs	van	400	jaar	Oude	Kerk	is	€	24,95.	De	ledenprijs	bedraagt	€	19,95,	mits	besteld
via	de	HVHB:	het	boek	is	te	bestellen	via	een	e-mail	aan	onze	penningmeester	met	vermelding
van	naam	en	adres	en	graag	aangeven	of	u	het	boek	komt	halen,	dan	wel	per	post	toegestuurd
wilt	krijgen	(er	komen	dan	verzendkosten	bij).

Echter,	het	boek	is	ook	direct	te	koop	tijdens	de	presentatie	op	30	november,	wat	de
voorkeur	verdient,	ter	voorkoming	van	veel	administratief	werk.	Tegen	die	tijd	is	er	ook
nog	de	mogelijkheid	het	boek	te	bestellen	via	de	website.

Uitnodiging	presentatie
Vindt	u	het	leuk	om	bij	de	presentatie	aanwezig	te	zijn,	dan	bent	u	op	30	november	vanaf	15.30
uur	welkom	in	de	Oude	Kerk	aan	het	Wilhelminaplein.	Het	eerste	exemplaar	zal	door	Wim
Gohres	(voorzitter	HVHB)	en	Walter	Schut	(voorzitter	Vrienden)	worden	overhandigd	aan
burgemeester	Falgun	Binnendijk.	Een	van	de	auteurs,	Maarten	Enderman,	geeft	een	toelichting
op	de	bouwgeschiedenis	van	de	kerk	en	het	programma	wordt	muzikaal	omlijst.

Graag	uw	aandacht

De	ledenadministratie	en	financiële	administratie	worden	gesplitst	per	1	januari
2025.

De	ledenadministratie	houdt	het	e-mailadres	administratie@hvhb.nl.	Voor	aanmelding,
opzeggingen,	adreswijzigingen.

Voor	financiële	zaken	is	er	vanaf	1	januari	2025	een	nieuw	e-mailadres:
penningmeester@hvhb.nl.	Voor	al	uw	vragen	over	betalingen	en	andere	financiële
zaken.

Psychiatrisch	Ziekenhuis	Vogelenzang

Stolpersteine	(struikelstenen)	bij	Javalaan	59

Beeldmateriaal	winkelpanden	De	Glip

Uit	het	Haarlems	Dagblad,	oktober	1974

In	2024	kijken	we	elke	maand	in	de	krant	van	50	jaar	geleden	naar	het	nieuws	in	Heemstede.
De	tiende	aflevering:	Uit	het	Haarlems	Dagblad,	oktober	1974.

In	het	nieuws
Twee	jongemannen	hebben	gistermiddag	het	postagentschap	aan	de	Valkenburgerlaan
overvallen.	Een	van	de	twee	vroeg	om	postzegels	die	hij	ook	betaalde.	De	ander	vatte	post	bij
de	deur.	Daarop	richtte	de	eerste	man	en	pistool	op	de	postagentschaphouder	en	vroeg	om
geld.	Met	de	volledige	kassa-inhoud	vertrokken	de	mannen	in	een	beige	Volkswagen.	Tot	op
heden	ontbreekt	van	hen	elk	spoor.

Kleine	advertenties	
In	de	Vredenhofkapel	wordt		dinsdag	8	oktober	om	half	drie	een	lezing	met	dia’s	gegeven	voor
bejaarden.	Als	start	van	de	zogenaamde	Trefpuntmiddagen	behandelt	de	heer	T.	E.	M.	Puts	de
Natuur	in	de	stad.

Op	een	klein	kantoor	in	Heemstede	vragen	wij	met	spoed	een	ervaren	typiste	(20-30	jaar).	Haar
taak	zal	bestaan,	naast	het	typen	van	teksten	op	een	ÏBM-composer,	het	assisteren	van	de	lay-
out	man	en	de	daarbij	behorende	administratieve	werkzaamheden.	Sollicitaties	aan
Uitgeversbedrijf	J.	de	Graaf	en	Zoon,	Meindert	Hobbemastraat	33,	Postbus	104,	Heemstede.	

HVHB-archiefstukken
In	het	archief	wordt	een	fotoalbum	bewaard:	de	omslag	is	van	rood	plastic,	het	dateert	uit	de
jaren	60	van	de	vorige	eeuw.	De	foto’s	tonen	padvinders	en	begeleiders,	onder	meer	op
zomerkamp	in	1965.

Er	staan	wel	veel	namen	bij	geschreven,	maar	verder	geen	informatie.	De	herkomst	van	dit
album	is	ons	onbekend,	wie	weet	er	meer	van?

Uit	de	Heemsteder	van	23	oktober	2024

Komende	(HVHB-)evenementen
Zie	ook	de	agenda	op	onze	website

Virtuele	wandeling	door	Bennebroek
Martin	Bunnik,	kenner	van	Bennebroek	en	haar	historie	bij	uitstek	neemt	u	graag	virtueel
mee	door	de	geschiedenis	van	Bennebroek.
11	november	|	Van:	14:00	tot:	15:30
Voor	meer	info	zie	de	agenda	op	de	website

Interactieve	presentatie	over	de	Blauwe	Tram
Op	dinsdag	19	november	2024	wordt	in	het	Pomphuis	een	interactieve	presentatie	over
de	Blauwe	Tram	gegeven	aan	de	hand	van	foto’s	en	afbeeldingen	door	Jan	Rijken.
Onderwerpen	zijn:	het	vervoersbedrijf	van	de	NZH,	de	Blauwe	Tram	door	Heemstede	en
het	NZH	Museum.

19	november	|	Van:	14:00	tot:	15:30
Voor	meer	info	zie	de	agenda	op	de	website

Wandelingen	WIJ	Heemstede-HVHB

Verslagje	wandeling	naar	Begraafplaats
Tekst	en	foto's:	Harry	Opheikens

Verslag	lezing	Bosbeek	door	zuster	Riet

Voorstellingen	film	‘Het	is	in	Heemstede	zo	kwaad
niet…’

Grootvader	ontmoet	kleinzoon

Herstel	tuin	Leyduin	afgerond
Bron:	nieuwsbrief	Oneindig	Noord-Holland

Een	van	de	mooiste	buitenplaatsen	van	Landschap	Noord-Holland	is	Buitenplaats	Leyduin.
Onlangs	heeft	de	tuin	van	Huis	Leyduin	een	fikse	opknapbeurt	gekregen.	Het	imposante	huis,
gebouwd	in	1921,	en	rijksmonument,	straalde	nog	steeds	als	vroeger,	alleen	de	tuin	had
zichtbaar	betere	tijden	gekend.	Lees	het	hele	verhaal	via	deze	link.

Foto:	Beeldbank	De	Boer

Boek	'Waar	Haarlem	in	de	gevel	staat'

Vrijwilligers	gespot:	Cisca	Duymaer	en	Leendert
Parlevliet

Meer	HVHB

Het	laatste	nieuws
Agenda
Contact

Erfgoed
Publicaties
HeerlijkHeden

Contact
Communicatie	HVHB

Lid	worden
Klik	hier

©	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd	of	worden	overgenomen	zonder	voorafgaande
schriftelijke	toestemming	van	de	Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@hvhb.nl	toe	aan

uw	adresboek.
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