
Het	is	al	bijna	weer	zover.	Volgende	week	ontvangt	u
HeerlijkHeden	203	in	de	bus,	althans,	als	u	lid	bent	van	de
vereniging.	Ook	dit	keer	weer	een	grote	variatie	aan	artikelen.

Op	de	cover	herkent	u	vast	wel	een	bekende	Heemstedenaar,
die	helaas	kort	geleden	overleden	is.	Daarover	een	artikel	in
deze	HeerlijkHeden,	maar	uiteraard	is	er	veel	meer	te	lezen
en	en	is	het	blad	rijk	geïllustreerd	met	mooi	beeldmateriaal.

Bent	u	toch	nog	geen	lid	of	zou	één	van	uw	familieleden	graag
lid	willen	worden,	dan	kunt	u	daarvoor	terecht	op	onze
website.

Verder	is	er	ook	nog	een	losse	verkoop	bij	diverse
boekwinkels	in	Heemstede	en	Bennebroek.

Wie	herinnert	zich	nog	de	schooltuinen	aan	de
westkant	van	de	Herenweg,	tegenover	de
Bavo?	Heeft	u	er	als	schoolkind	de	schop	in	de
grond	gestoken?	Wat	weet	u	daar	nog	van?

En	heeft	u	er	misschien	foto’s	van?	Wij	willen
het	graag	weten	vanwege	een	tentoonstelling	in
mei	2025	in	het	Pomphuis.	Wij	horen	graag	van
u!

Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek

Inmiddels	is	in	de	Heemsteder	gestart	met	de
winkelserie	Toen	en	nu	op	De	Glip	en	zijn	er	al
negen	deeltjes	verschenen,	te	lezen	op	onze
Facebookpagina	of	op	de	website	van	de
Heemsteder	(archief).	Het	blijkt	best	een
puzzeltje	te	zijn	vanwege	de	vele	huizenbouw	in
de	jaren	60	met	tot	gevolg
straatvernummeringen.

Daarnaast	zijn	er	ook	alweer	vele	panden
verdwenen	waar	al	dan	niet	een	onderneming
heeft	gezeten.	Wellicht	heeft	u	beeldmateriaal
of	herinneringen	aan	bepaalde	winkels	en/of

ondernemingen.	Misschien	heeft	u	daar	wel	gewerkt.

Inmiddels	zijn	er	al	diverse	foto’s	binnen	gekomen,	maar	misschien	zijn	er	nog	meer	foto’s	in
familiearchieven	van	winkels	waar	uw	familie	in	heeft	gezeten.	De	foto’s	worden	eventueel
gebruikt	in	de	wekelijkse	rubriek	‘Heemstede	toen	en	nu’	van	Harry	Opheikens	in	de
Heemsteder	.

Mocht	u	van	winkelpanden	foto’s,	hebben	dan	graag	opgeven	via	Communicatie	HVHB.

Foto:	Mariëlle	Heemskerk

Het	bestuur	van	de	wijk	Zuid	van	de
Doopsgezinde	Gemeente	Haarlem	organiseert
een	lezing	door	schrijfster	en	historica	Mariëlle
Hageman	over	haar	dit	jaar	uitgekomen
boek	Iteko.	Het	leven	van	Margaretha	Jacoba
de	Neufville	(1775-1856).	

De	Neufville	kwam	uit	een	vooraanstaande
doopsgezinde	familie	(haar	moeder	was	een
Barnaart)	en	woonde	in	de	zomermaanden	op
buitenplaats	Spaar	en	Hout,	dat	toentertijd	in
Heemstede	lag.	Zij	hield	in	de	periode	1803-
1807	een	dagboek	bij	waarin	zij	heel
persoonlijke	zaken	over	haar	leven	deelde:	o.a.
een	onmogelijke	liefde	en	haar	eigen	opinie
over	ontwikkelingen	in	haar	tijd.	Haar	dagboek
geeft	een	goed	inzicht	in	een	vrouwenleven	in
de	betere	kringen	in	de	vroege	negentiende
eeuw.

Locatie:	Kleine	Vermaning	(Postlaan	16,
Heemstede)
Datum:	27	februari	2025
Tijd:	20.00	uur
Toegang	vrij,	aanmelding	niet	nodig.

Het	archief	van	de	HVHB	bevat	veel
interessante	Heemsteeds	gerelateerde
artikelen,	waarvan	we	u	maandelijks	via	de
nieuwsbrief	op	de	hoogte	brengen.

Op	de	foto:	een	eenvoudig	koektrommeltje,
denkt	u,	maar	voor	historisch	onderzoek	een
bron	van	informatie!

Uiteraard	heeft	het	archief	ook	vele	boeken,
krantenartikelen,	foto’s,	prenten/schilderijen.

Bent	u	op	zoek	naar	iets,	neem	dan	contact	op	met	het	archief	van	de	HVHB.

In	1625,	bijna	400	jaar	geleden,	werd	de	kerk
aan	het	Wilhelminaplein	in	gebruik	genomen,
die	we	nu	kennen	als	de	‘Oude	Kerk’.	Om	de
geschiedenis	van	dit	icoon	van	Heemstede	vast
te	leggen	hebben	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek	en	de	Stichting
Vrienden	van	de	Oude	Kerk	gezamenlijk	een
boek	uitgegeven:

400	jaar	Oude	Kerk,	het	hart	van	Heemstede	

Het	is	op	30	november	verschenen	en	het
eerste	exemplaar	is	uitgereikt	aan	de
burgemeester	van	Heemstede,	Falgun
Binnendijk.

Het	boek	is	te	bestellen	via	de	website	van	de
HVHB.

Op	zaterdag	1	februari	om	10	uur	gaan	de
rondleidingen	door	het	Park	van	Huis	te
Manpad	weer	van	start.

Daarbij	is	het	aangezicht	van	het	Grote	Huis
voor	een	belangrijk	deel	aan	het	zicht
onttrokken.	Het	huis	is	ingepakt	en	omgeven
door	bouwsteigers.	Na	twee	jaar	intensieve
voorbereiding	is	de	renovatie	van	het	deels
17e-	en	deels	18e-eeuwse	pand	van	start
gegaan.	Deze	renovatie	zal	deels	bestaan	uit	restauratie	van	diverse	onderdelen	en	deels	uit
verduurzaming.	De	excursiedeelnemers	zullen	hier	overigens	niet	direct	hinder	van
ondervinden,	immers	het	Huis	was	al	niet	voor	publiek	toegankelijk.

Dit	jaar	krijgt	op	twee	momenten	het	leifruit	o.a.	aan	de	historische	slangenmuur	in	de	moestuin
van	Het	Huis	te	Manpad	extra	aandacht.	Dat	is	op	1	maart	en	ook	tijdens	het	Open
Monumenten	Weekend	op	13	september.	Volg	hierover	de	berichtgeving	op	de	website	van	de
Stichting	Huis	te	Manpad.

Excursies
Het	park	van	Huis	te	Manpad,	Herenweg	9	te	Heemstede	is	alleen	in	excursieverband	te
bezoeken.	Ook	dit	jaar	is	er	weer	van	begin	februari	tot	en	met	15	oktober	iedere	zaterdag	om
10	uur	een	excursie.	Van	februari	t/m	mei	is	er	ook	op	dinsdag	om	14	uur	een	rondleiding.	Op
deze	tijdstippen	staat	er	bij	de	poort	een	gids	klaar	die	u,	als	belangstellende	meeneemt	voor
een	boeiende	wandeling.	Aanmelden	is	niet	nodig	en	er	worden	geen	kosten	berekend.

Het	hoofdhuis	en	de	overige	woningen	worden	particulier	bewoond	en	zijn	dus	niet	te
bezichtigen.

Een	groepsbezoek	is	ook	buiten	de	openstellingstijden	mogelijk,	behalve	op	zondag.	Spreek	dit
af	met	Iris	de	Graaff,	telefoon	023-5475040	of	stuur	haar	een	e-mail.

Voor	overige	informatie	betreffende	de	openstelling	of	excursies	kan	men	terecht	bij
excursiecoördinator	Peter	de	Jong,	telefonisch	06-54392301	of	per	e-mail.

Voor	de	actuele	gang	van	zaken	kijk	op	de	website	van	Huis	te	Manpad.

Foto:	Rechterzijkant	Huis	te	Manpad	(Jos	Goedemans)

Bennebroek	is	ruim	350	jaar	een
zelfstandige	ambachtsheerlijkheid
geweest.	De	laatste	ambachtsvrouw	was
‘freule’	Willink	die	overleed	in	1950.	Met	haar
overlijden	is	er	een	einde	gekomen	aan	de
ambachtsheerlijkheid	van	Bennebroek.

Alle	ambachtsheren	en	-vrouwen	hebben	op
Huis	te	Bennebroek	gewoond.	De	jaren
daarna	zijn	successievelijk	de	meeste

objecten	behorende	bij	de	buitenplaats	afgebroken	zoals	het	Huis,	de	oranjerie,	het
Jagershuis	en	de	belvédère.	Alleen	het	bijbehorende	park	met	de	vijvers	is	nog	redelijk	in
oorspronkelijke	staat	en	wordt	nu	beheerd	door	Landschap	Noord-Holland.	Er	bestaan
gelukkig	veel	foto’s	en	ansichtkaarten	waarop	goed	te	zien	is	hoe	het	Huis	te	Bennebroek
en	de	omgeving	er	uit	hebben	gezien.

Tijdens	de	lezing	wordt	de	geschiedenis	van	Huis	te	Bennebroek	en	zijn	bewoners
verteld.
Wanneer:	donderdag	20	februari	2025
Tijd:	14.00	uur	-	15.30	uur
Gratis	toegang
Spreker:	Martin	Bunnik
Locatie:	Pomphuis	Heemstede,	Waterpark	2
Aanmelden:	Evenementen	HVHB

Wandelingen	Wij	Heemstede-HVHB
Roads,	WIJ	Heemstede,	Kennemerhart	en
de	HVHB	organiseren	historische/culturele
wandelingen	door	Heemstede	voor
bewoners	van	Heemstede.	Dit	initiatief
ondersteunt	het	Preventieakkoord
Heemstede	–	SportSupport.

De	duur	van	een	wandeling	is	1	uur	met
mogelijk	een	kleine	uitloop	(max	15
minuten).	De	begintijd	van	de	wandelingen
is	10	uur	en	het	startpunt	is	Plein1,	tenzij
anders	vermeld.

Geeft	u	zich	wel	graag	van	tevoren	op.	Vol	is	vol.	Dat	kan	via	mail	bij	WIJ	Heemstede	of
telefonisch:	023-5483828.
	
Febr 4 Jan	van

Goyenstraat
Plein1 René WijHeemstede

	 18 Jan	van
Goyenstraat

Plein1 René Plein1

Mrt 4 Kerklaan Plein1 Henk WijHeemstede
	 18 Kerklaan Plein1 Henk Plein1
Apr 1 Achter	de

Bleekersvaart
Plein1 Remmert 	

	 15 Achter	de
Bleekersvaart

Plein1 Remmert 	

Mei 6 Tentoonstelling
Pomphuis

Plein1 ? WijHeemstede

	 20 Tentoonstelling
Pomphuis

Plein1 ? Plein1

Juni 3 Nog	te	bepalen 	 	 	
	 17 Nog	te	bepalen 	 	 	

Dinsdag	21	januari	was	het	fris	en	wellicht	was
dat	de	reden	dat	er	deze	dag	geen	grote	groep
aan	de	wandel	ging.	Gids	voor	deze	dag	was
Wim	Gohres,	tevens	voorzitter	van	de
HVHB.	Op	dinsdag	7	januari	deed	hij	dezelfde
wandeling	en	toen	was	er	een	grotere	groep,
waarmee	veel	interactie	was.

De	wandeling	vertrok	vanaf	Plein1	richting
IJzeren	Brug	waar	de	rondleiding	werd	gestart.
Er	werd	gewezen	op	de	geschiedenis	van	de
Zandvaart	en	daaraan	min	of	meer	verbonden
de	Eerste	Aanleg.

Een	stuk	door	de	Raadhuisstraat	lopend	is	er	ook	een	aantal	panden	aan	te	wijzen	met	een
lange	historische	geschiedenis,	zoals	de	Vleeschhouwerij,	het	oude	politiebureau,	Zijlstra	en	het
oude	postkantoor.	De	Provinciënbuurt	is	nog	aan	te	wijzen	als	voormalige	weiland	en
bollenvelden.

Over	het	Raadhuis	en	het	Raadhuisplein	is	eveneens	veel	te	vertellen.	De	Van	Merlenlaan	kent
een	mooie	geschiedenis,	maar	heeft	in	het	heden	ook	flinke	aandacht.	Achter	het	Raadhuis
langs	is	er	nog	veel	historie	te	vertellen	over	het	voormalige	Zandvaartkantje	met	nu	moderne
bouw,	waar	ooit	boerderijtjes	hebben	gestaan.

Het	was	weer	een	boeiende	wandeling	vanuit	Plein1.	Tot	juni	staan	er	nog	veel	in	het
programma,	dus	laat	het	niet	aan	u	voorbij	gaan.

Woensdag	22	januari	2025
zijn	opnieuw	Stolpersteine
geplaatst,	dit	keer	bij
Sweelinckplein	4,	waar	het

gezin	Salomon	Mogendorff	mee	herdacht	wordt,	die	hier
in	de	oorlog	twee	jaar	hebben	gewoond.	Samen	met	zijn
vrouw	Grietje	en	kinderen	Sara	en	Bernard	hebben	zij	de
oorlog	niet	overleefd.	Op	initiatief	van	een	familielid	en
met	toestemming	van	de	bewoners	zijn	de	vier	stenen
geplaatst	met	de	namen,	geboortedatum	en
overlijdensdatum.

Het	blijft	een	mooi	initiatief.	Volgens	de	gemeente	gaan	er
ongeveer	160	stenen	geplaatst	worden	in	Heemstede,
daarvan	zijn	er	nu	20	geplaatst.

Er	bestaat	een	gratis	app,	waarop	te	zien	is	waar	stenen
in	heel	Nederland	geplaatst	zijn,	zo	ook	Heemstede.	Er	is
op	gemeente	te	zoeken	en	vervolgens	op	adres,	waarna
veel	informatie	volgt	over	de	personen	op	de
Stolpersteine.	Ook	op	Librariana	van	Hans	Krol	is	veel
terug	te	vinden	over	Joodse	families,	die	in	Heemstede
hebben	gewoond,	zo	ook	over	de	familie	Mogendorff.

'Mijn	naam	is	Henk	Verdonkschot	(73	jaar)	en	hoewel	ik	in
Heemstede	geboren	en	getogen	ben,	verhuisde	ik	met	gezin
met	twee	kinderen	in	1978	naar	Hoofddorp,	aangezien	mijn
werk	ruim	20	jaar	op	Schiphol	was.	Daarna	heb	ik	als
manager	in	de	Telematica	nog	16	jaar	landelijk	gewerkt
voordat	ik	in	2013	met	pensioen	ging.

Sinds	enkele	jaren	ben	ik	ben	ik	actief	als	vrijwillig
filmoperateur	in	filmhuis	CPunt	in	Nieuw-Vennep.	Voorafgaand
aan	de	wekelijkse	film,	draaien	we	daar	geregeld
Erfgoedjournaals	die	het	historisch	verleden	van	de
Haarlemmermeer	en/of	omgeving	belichten.	(Tip:	elke	vrijdag
20:00	uur	Harmonieplein	1,	Nieuw-Vennep,	zie	de	website	van
CPunt.)

Daarnaast	was	ik	enige	tijd	vrijwilliger	bij	het	Nederlands
Transport	Museum	totdat	dit	museum	medio	vorig	jaar	moest
sluiten	vanwege	woningbouwplannen	op	die	locatie.	Er	wordt	nog	steeds	gezocht	naar	een
nieuwe	plek.

Als	voormalig	Heemstedenaar	met	belangstelling	voor	historie	bezocht	ik	de	filmvertoning	“Het
is	in	Heemstede	zoo	kwaad	niet…”	in	het	Pomphuis.	Daar	zag	ik	een	oproep	voor	nieuwe
vrijwilligers.	In	een	nieuwsbrief	las	ik	over	een	geplande	expositie	van	het	Oude	Posthuis	met
ondermeer	de	jeugdfotoclub	‘Het	Ogenbik’	waar	ik	in	mijn	jeugdjaren	veel	plezier	aan	heb
gehad.	Als	nieuwe	vrijwilliger	kreeg	ik	een	rol	hierin	zodat	ik	samen	met	Louis	Goulmy	en	Pim
Prins	hier	een	invulling	aan	kon	geven.	

Momenteel	zijn	Karen	Schenk,	Louis	Goulmy	en	ik	in	voorbereiding	voor	een	geplande	expositie
in	mei	’25	in	het	Pomphuis.'

Volg	BeleefHeemstede	waar	de	HVHB	ook	partner	van	is

Website Facebook

Nieuwsbrief	voor	leden	en	relaties	van	de
Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek

Bekijk	de	webversie

HVHB-nieuws
Nummer	1	|	Januari	2025

De	allerbeste	wensen	voor	2025
We	zijn	alweer	bijna	een	maand	verder	na	de	jaarwisseling,	maar	de	HVHB	wenst	u	als
lid	en/of	lezer	van	HeerlijkHeden	en	de	nieuwsbrief	nog	het	allerbeste	voor	2025	en	dat
uw	wensen	maar	uit	mogen	komen.

Ook	dit	jaar	organiseert	de	HVHB	weer	vele	evenementen,	die	te	lezen	zijn	in	deze
nieuwsbrief,	maar	ook	op	de	eigen	website,	Facebookpagina	en	ook	op	de	website
BeleefHeemstede.

Zowel	in	mei	als	in	het	najaar	organiseert	de	HVHB	weer	tentoonstellingen	in	ons
Pomphuis.	U	wordt	daarover	op	de	hoogte	gehouden	via	deze	nieuwsbrief	en	op	onze
website.

We	hopen	u	dan	ook	te	zien	bij	deze	evenementen.	Daarnaast	verschijnt	natuurlijk	vier
keer	per	jaar	ons	prachtige	kwartaalblad	HeerlijkHeden.

Nieuwe	HeerlijkHeden	203

HeerlijkHeden	digitaal

U	wist	natuurlijk	al	dat	alle	eerder	verschenen	edities	van	HeerlijkHeden	digitaal	te	lezen	zijn	op
de	website	van	de	Historische	Vereniging.	Er	is	een	zoekfunctie	die	verwijst	naar	de	diverse
edities	waarin	uw	zoekopdracht	voorkomt.

Sinds	kort	worden	ze	ook	opgenomen	op	de	website	van	het	Noord-Hollands	Archief	onder	het
kopje		‘Krantenviewer’.	Ook	hier	is	een	zoekfunctie.	De	zoekopdracht	geeft	dan	niet	alleen	alle
kranten	weer	met	uw	zoekopdracht,	maar	ook	de	HeerlijkHeden	worden	hierin	meegenomen.
Op	dit	moment	zijn	nummers	uit	de	jaren	1973	tot	en	met	1992	in	de	Krantenviewer
opgenomen.

Schooltuinen	Herenweg

Beeldmateriaal	winkelpanden	De	Glip

Uit	het	Haarlems	Dagblad,	terug	naar	de	sixties,
januari	1965

In	2025	kijken	we	elke	maand	in	de	krant	van	60	jaar	geleden	naar	het	nieuws	uit	Heemstede.
De	eerste	aflevering:	Uit	het	Haarlems	Dagblad,	januari	1965

In	het	nieuws
In	Heemstede,	waar	het	vorig	jaar	in	de	Javalaan	rondom	een	grote	straatbrand	tot
ongeregeldheden	kwam,	is	de	oudejaarsviering	thans	zonder	ernstige	incidenten	verlopen.	In	de
omgeving	van	het	station	deed	een	bewoner	aangifte	van	het	feit	dat	baldadige	jeugd	op	zijn
auto	een	dode	kat	had	gedeponeerd	en	zand	in	de	benzinetank	had	gedaan.

Het	gemeentebestuur	van	Heemstede	is	van	plan	aan	de	gevaarlijke	situatie	op	de
Leidsevaartweg	nabij	de	Manpadslaan	een	eind	te	maken.	Hiervoor	wordt	een	krediet	gevraagd
van	fl.	76.500,--.	In	deze	weg	komt	bij	de	voetbrug	in	de	Manpadslaan	een	verhoging	voor	met
zeer	sterke	hellingen.	Hier	hebben	zich	al	enkele	ernstige	ongelukken	voorgedaan.	De	houten
voetgangersbrug,	die	in	zeer	slechte	staat	verkeert,	zal	worden	vervangen	door	een	nieuwe
brug	met	trap	aan	de	zijde	van	de	Leidsevaartweg.

Kleine	advertenties	
De	afdeling	Heemstede	van	de	Nederlandse	Vereniging	van	Huisvrouwen	houdt	op
dinsdagmiddag	12	januari	om	twee	uur	een	theemiddag	in	het	Wijkcentrum	aan	de	Achterweg
11.

Nu	2de	programma	ontvangen.	Antenne	voor	het	2de	kanaal	kompleet	met	plaatsing	fl.	75,-	Uw
T.V.	geschikt	maken	voor	de	ontvangst	van	het	2e	programma	fl.	98,-.	Wica,	Valkenburgerlaan
38,	Heemstede

Lezing	historica	Mariëlle	Hageman

Wie	weet	het?
Ruud	Bannink	van	de	Historische	Commissie	ontving	via	onze	website	een	vraag	over
een	liedje,	dat	altijd	door	een	mevrouw	gezongen	werd	op	het	werk	van	vragenstelster
Karin	Wijngaard.

Kent	u	het	liedje?	Waar	komt	de	tekst	vandaan,	van	wanneer	is	het	liedje	en	van	wie	is	de
tekst	en	behoeft	de	tekst	nog	aanvulling?	Het	liedje	gaat	als	volgt:

In	het	bos,	in	het	Groenendaalse	bos,
daar	zit	je	onder	de	groene	zoden
met	een	lieflijke	lach	op	een	blijde	zomerdag
van	geluk	en	zaligheid	te	dromen.

Mocht	iemand	het	weten,	dan	graag	even	mailen	naar	Communicatie	HVHB.

HVHB-archiefstukken

Bent	u	al	in	het	bezit	van	dit	mooie	boek?

Excursies	Huis	te	Manpad	op	1	februari	van	start

Komende	HVHB-evenementen
Er	wordt	hard	gewerkt	door	onder	andere	onze	Evenementencommissie	aan	een	mooi
programma	voor	2025.	Vast	zijn	natuurlijk	onze	voor-	en	najaarsbijeenkomst,	de
wandelingen	vanuit	Plein1	en	diverse	lezingen/presentaties.	Ook	zullen	we	weer	op	de
Lentefair	staan.	Hou	daarvoor	de	agenda	op	de	website	in	de	gaten.

Nieuw	is	dat	ook	voor	Bennebroek	wandelingen	georganiseerd	gaan	worden	(hieronder
de	data),	er	een	film	gemaakt	wordt	over	Bennebroek	(première	in	mei	2025).

Cultureel	Historische	Wandelingen	Bennebroek
Bennebroek	is	rijk	aan	natuur	en	historische	plekken.	Hoe	kunt	u	hier	beter	van	genieten
dan	te	voet?	Samen	met	dorpsgenoten	wandelen	jullie	naar	prachtige
bezienswaardigheden	onder	leiding	van	een	ervaren	gids	van	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek.	De	wandelingen	duren	gemiddeld	1,5	uur	en	om	9.45	uur	staat
de	koffie	klaar	aan	de	Kerklaan	6.	

Wanneer:	donderdag	13	februari,	10	april,	12	juni,	9	oktober,	11	december	2025
Tijd:	10.00	uur	-	11.30	uur	
Kosten:	€	3,-	per	wandeling	incl.	koffie	
Gids:	Renée	Zinsmeister	
Locatie:	Centraal	Service	Punt,	Kerklaan	6,	Bennebroek
Aanmelden:	via	mail	bij	Welzijn	Bloemendaal	of	telefonisch:	023-5250366

Lezing	door	Martin	Bunnik	over	Huis	te	Bennebroek

Wandeling	Raadhuis	21	januari	2025

Zomaar	een	weetje
Joris	van	Hees	laat	ons	het	volgende	weten:	'Wat	is	de	rubriek	‘Heemstede	toen	en	nu’
toch	heel	erg	leuk	in	de	Heemsteder.	Als	geboren	Heemsteder	heb	ik	wellicht	iets	leuks
aan	u	te	melden.	Mijn	vader	komt	van	'De	Ceder',	dat	huis	heeft	mijn	grootvader	laten
bouwen	en	mijn	overgrootouders	van	moeders	kant	hebben	in	het	'Grammophone	House'
gewoond,	toen	hetende	‘Luneven’.	

Begin	50-er	jaren	verhuisden	mijn	ouders	naar	Herfstlaan	20,	ik	ben	er	geboren.	Mijn
moeder	nam	heel	snel	contact	op	met	de	gemeente	of	de	bomen	die	aan	de	huiskant
stonden,	niet	konden	worden	verplaatst	naar	de	overkant	van	de	Herfstlaan,	en	ook	niet
voor	het	zitkamerraam	zodat	de	boom	het	uitzicht	zou	belemmeren	(boom	links	op	de
foto).	En	zo	geschiedde.	De	bomen	werden	uitgegraven	en	naar	de	overkant	verplaatst.'

Stolpersteine-app

Genealogiewebsite	Yory
Onlangs	zijn	wij	geattendeerd	op	de	website	Yory.	Op	deze	site	staat	een	overzicht	van
alle	heemkundekringen,	historische	stichtingen	en	verenigingen	in	Nederland,	gesorteerd
op	provincie.	Uiteraard	wordt	de	HVHB	daar	ook	op	vermeld.	Yory	is	een	non-profit
genealogisch	platform	met	meer	dan	650	artikelen,	20	auteurs	en	1100+	oude	beroepen.
We	hebben	de	website	opgenomen	op	onze	websitepagina	Interessante	websites.

Vrijwilliger	gespot:	Henk	Verdonkschot

Meer	HVHB

Het	laatste	nieuws
Agenda
Contact

Erfgoed
Publicaties
HeerlijkHeden

Contact
Communicatie	HVHB

Lid	worden
Klik	hier

©	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd	of	worden	overgenomen	zonder	voorafgaande
schriftelijke	toestemming	van	de	Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@hvhb.nl	toe	aan

uw	adresboek.

https://hvhb.nl/lid-worden/
mailto:communicatie@hvhb.nl
https://www.facebook.com/HVHeemstedeBennebroek
https://www.heemsteder.nl/digitale-krant-heemsteder/
mailto:communicatie@hvhb.nl
mailto:archief@hvhb.nl
https://hvhb.nl/boek/400-jaar-oude-kerk/
https://www.huistemanpad.nl/
mailto:excursie@huistemanpad.nl
mailto:peter-atalanta@hotmail.com
https://www.huistemanpad.nl/
mailto:evenementen@hvhb.nl
mailto:info@wijheemstede.nl
https://www.cpunt.nl/
https://beleefheemstede.nl/
https://hvhb.nl/
https://hvhb.nl/
https://www.facebook.com/HVHeemstedeBennebroek
https://www.facebook.com/HVHeemstedeBennebroek
https://hvhb.email-provider.eu/web/ze97jo4ctl/u6hvwqvrgu
http://www.hvhb.nl/
https://www.hvhb.nl/
https://www.facebook.com/HVHeemstedeBennebroek
https://beleefheemstede.nl/
https://hvhb.nl/agenda/
https://hvhb.nl/heerlijkheden-oude-publicaties/
https://nha.courant.nu/
mailto:%C2%A0communicatie@hvhb.nl
mailto:info@welzijnbloemendaal.nl
https://yory.nl/
https://yory.nl/
https://hvhb.nl/interessante-websites/
https://hvhb.nl/nieuws/
https://hvhb.nl/agenda/
https://hvhb.nl/contact/
https://hvhb.nl/erfgoed/
https://hvhb.nl/publicaties/
https://hvhb.nl/heerlijkheden-oude-publicaties/
mailto:communicatie@hvhb.nl
https://hvhb.nl/lid-worden/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://hvhb.email-provider.eu/unsubscribe/ze97jo4ctl/u6hvwqvrgu
mailto:communicatie@hvhb.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-ze97jo4ctl-u6hvwqvrgu

