
Op	zondagmiddag	6	juli	wordt	het
Wilhelminaplein	in	Heemstede	weer
omgetoverd	tot	een	echt	festivalterrein!
Jong	en	oud	kan	gratis	kijken,	luisteren	en
genieten	van	live	muziek,	dans,	zang	en	kunst
tijdens	het	Festival	Beleef	Heemstede	1909.

Voor	het	programma	kijk	onderaan	deze
nieuwsbrief.

Verder	zijn	er	kraampjes,	waar	je	informatie
kunt	vinden	van	sociale	en	culturele
organisaties	uit	Heemstede.

Ook	de	HVHB	staat	er	met	een	kraampje,	waar	u	informatie	kunt	vragen,	informatie	geven
en	uiteraard	zijn	er	boekjes	te	koop.

Natuurlijk	wordt	de	innerlijke	mens	ook	niet	vergeten.
Het	belooft	weer	een	bruisend	festival	te	worden.	Mis	het	niet!
Foto	Harry	Opheikens	2024

Door	Renée	Zinsmeister
De	derde	wandeling	had	als	thema	“Huizen	met
een	verhaal”.	Na	een	korte	inleiding,	ging	ik	met
ongeveer	15	enthousiaste	deelnemers	op	pad.
De	route	ging	via	Bennebroekerlaan	en
Duinlaan	naar	de	villawijk	Het	Duin.

Daarna	via	de	Bennebroekerdreef	weer	terug
naar	het	beginpunt.	In	Bennebroek	zijn	diverse
huizen	met	een	verhaal.	Het	“huisje	van	Loeff”
kennen	de	meeste	wel,	maar	er	hebben	meer
kunstenaars	in	Bennebroek	gewoond,	zoals	de

schilders	Jacob	Doeser	en	Herman	Kruyder.

Helaas	zijn	enkele	fraaie	huizen	inmiddels	afgebroken	of	afgebrand,	zoals	Huize	Vredenhoef.
Tijdens	de	wandeling	werden	ook	leuke	herinneringen	opgehaald	door	de	deelnemers.

Foto:	Huize	Vredenhoef	(ca.	1905-1910)	op	hoek	Rijksstraatweg	en	Bennebroekerlaaan

Nieuwsbrief	voor	leden	en	relaties	van	de
Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek

Bekijk	de	webversie

HVHB-nieuws
Nummer	6	|	juni	2025

Festival	BeleefHeemstede	1909	6	juli	2025

Historische	wandeling	Bennebroek	12	juni	2025

https://hvhb.email-provider.eu/web/ze97jo4ctl/lmucfrw1w6?lp-t=1751121061
http://www.hvhb.nl/


Er	volgen	dit	jaar	nog	twee	wandelingen	(op	9	oktober	en	11	december).	

De	Historische	Vereniging	Heemstede-
Bennebroek	(HVHB)	is	op	zoek	naar	een
enthousiaste	penningmeester.
	
Ben	je	handig	met	cijfers	en	wil	je	actief
betrokken	worden	bij	onze	gezellige
vereniging?	Neem	dan	vrijblijvend	contact	op
met	Alexander	Koopman.

Noteer	alvast	in	uw	agenda.	Er	zijn	weer	veel
monumenten,	die	hun	deuren	open.	Welke	dat
zijn	volgt	nog.	De	HVHB	werkt	weer	samen	met
Ons	Bloemendaal.

Ook	werkt	de	HVHB	mee	aan	twee
klassendagen,	voorafgaand	aan	de
monumentendagen.

Op	13	september	is	er	ook	een	nieuwe
bewoners	dag	en	ook	daar	zal	de	HVHB
aanwezig	zijn	met	een	tafel.

Ontwerp	flyer	Otie	van	Vloten
	

Door	Harry	Opheikens
Zaterdag	14	juni	werd	voor	de	vijfde	keer	een
wandeltocht	georganiseerd	voor	mensen	uit	de
Heemhaven	en	deze	dag	werd	gesierd	door
prachtig	weer.
De	wandeling	werd	gekoppeld	aan	een
informatieve	dag	en	zo	hebben	zowel	de
brandweer	als	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek	hun	medewerking
verleend	om	er	een	interessante	wandeling	van
te	maken.	De	wandeltocht	voerde	langs	het
Kanaal,	over	de	Kwakelbrug	en	zo	richting
brandweer	en	het	Pomphuis.
.
René	Janus,	vrijwilliger	van	de	HVHB,	gaf	een	presentatie	met	vele	oude	foto’s	van	Heemstede
en	dat	was	een	bron	van	herkenning,	zeker	de	straatindelingen,	zoals	ze	ooit	waren,	waarvan
inmiddels	weer	veel	verdwenen	is.
De	tram	dicht	langs	de	huizen	en	winkels	door	de	Raadhuisstraat	en	Binnenweg	en	later	de	bus
met	dezelfde	route,	allemaal	nu	niet	meer	voor	te	stellen.	De	bezoekers	van	de	Heemhaven
konden	de	presentaties	bij	zowel	de	brandweer	als	bij	de	HVHB	zeer	waarderen	en	vroegen	al
om	een	presentatie	in	de	Heemhaven	zelf.

Het	was	een	geslaagde	lustrumwandeling	geweest,	aldus	de	bewoners	van	de	Heemhaven.

Penningmeester	gezocht

Contributie	HVHB	2026
De	minimumcontributie	van	de	vereniging	bedroeg	vanaf	2020	steeds	20	euro	per	jaar.
Vanwege	forse	kostenstijgingen,	o.a.	voor	de	vervaardiging	en	verzending	van	ons	blad
HeerlijkHeden,	stelt	het	bestuur	nu		voor	de	minimumcontributie	voor	2026	vast	te	stellen
op	25	euro	per	jaar.	De	vergadering	gaat	akkoord	met	dit	voorstel

Monumentendagen	13	en	14	september

De	vijfde	Heemhavenwandeling	zeer	geslaagd	met
medewerking	van	de	HVHB

mailto:penningmeester@hvhb.nl


Foto	Harry	Opheikens	14	juni	2025

Door	Harry	Opheikens
Model	Auto	Club	Heemstede	(MACH)	bestaat
50	jaar.	Het	circuit,	‘verborgen’	achter	de
gemeentewerf,	ligt	er	prachtig	bij,	pas	geleden
nog	geschilderd.	In	de	beginjaren	waren	er
meer	dan	300	leden	bij	MACH,	nu	ongeveer
100.	Het	50-jarig	jubileum	is	gebaseerd	op	de
inschrijving	bij	de	KvK.	In	1975.

Er	worden	regelmatig	Europese-	en
Wereldkampioenschappen	gehouden	in	een
competitie	van	meerdere	dagen.	De	drie	uur

van	Heemstede	is	ook	regelmatig	één	van	de	raceactiviteiten.	De	vereniging	heeft	diverse
kampioenen	gekend,	ook	in	het	buitenland	werd	er	geraced.

Het	begon	ooit	op	een	parkeerplaats	waar	een	baantje	op	geschilderd	was	met	planken	als
vangrails.	Het	zien	van	radiografisch	bestuurde	autotjes	op	TV	bracht	Pieter	Bervoets	er	toe	zelf
te	beginnen	en	was	de	grondlegger	van	MACH	in	1973.	Samen	met	partner	Ron	Ton	werd	in
1980	BERTON	bv	opgericht	in	Haarlem,	in	1983	verhuist	naar	de	Glipperweg	en	in	1991	naar
de	Cruquius	met	40	man	in	dienst,	gespecialiseerd	in	de	bouw	van	de	raceauto’s.	In	1993	ging
Pieter	verder	onder	de	naam	Serpent	Model	Racing	Cars	bv,	een	merk	dat	nog	steeds	bestaat.

In	de	beginjaren	werd	er	met	brandstof	gereden	en	dat	gaf	een	behoorlijk	geluid,	Mede
daardoor	kon	er	pas	in	1982	een	permanente	baan	aangelegd	worden	na	het	overwinnen	van
diverse	bezwaren.
Pieter	zijn	jongere	broer	Fons	heeft	in	die	tijd	de	tijdwaarneming	voor	de	model	auto	racerij
geautomatiseerd	met	een	transpondersysteem,	dat	toen	nog	niet	bestond.	Uiteindelijk	is	dat
systeem	doorontwikkeld	voor	de	sport	en	hebben	daarin	een	wereldwijde	monopolypositie
bereikt.	AMB	Timing	is	in	2008	overgegaan	in	Mylaps.
Foto	Harry	Opheikens	21-06-2025

Door	Harry	Opheikens
In	eerste	instantie	zou	je	niet	verwachten	dat	er
voor	de	huidige	ijssalon	op	de	Zandvoortselaan
177	een	plek	is	voor	een	struikelsteen.	Toch
gebeurde	dat	op	maandag	23	juni	2025.	Dit
keer	kwam	het	initiatief	van	de	familie	zelf,	een
kleindochter	en	-zoon	van	Jacob	Lopes	de	Leaô
Laguna.	Bijzonder	is	dat	deze	man	Joods	was,
maar	ook	een	verzetsstrijder	en	deelgenoot	was
van	de	verzetsgroep	van	Broeder	Joseph.
Jacob	is	geboren	op	21	oktober	1910	te
Amsterdam.	Hij	was	reserve	kapitein,	maakte
deel	uit	van	de	verzetsgroep	Zomer	(spionage)
in	het	Gooi	en	in	de	omgeving	van	Heemstede.

Ten	tijde	van	de	oorlog	en	zijn	verzetswerk
heeft	Jacob	ondergedoken	gezeten	op	de
Zandvoortselaan	177,	dat	toen	een	winkel	was
van	‘Franken’s	Broodfabriek’	en	is	door	verraad
opgepakt	in	mei	1941.	Via	het	Oranjehotel	in
Den	Haag	en	Maastricht	is	hij	getransporteerd
en	gefusilleerd	op	11	mei	1942	in
Sachsenhausen	samen	met	andere	verzetsstrijders.

Kleinkinderen	Annelies	en	Mark	Holtrop	hebben	het	familieverhaal	uitgezocht	en	het	initiatief
genomen	voor	de	struikelsteen.	Voor	de	ouders	en	broer	Abraham	(Ab)	van	Jacob	hebben	zij
op	6	mei	van	dit	jaar	in	Amsterdam	struikelstenen	gelegd	aan	de	Smaragdstraat,	hun
toenmalige	woonadres.	Twee	jaar	geleden	is	de	hele	familie	naar	Sachsenhausen	geweest	op
de	sterfdag	van	Jacob.	Dat	heeft	diepe	indruk	gemaakt,	aldus	Annelies	in	haar	toespraak.
Annelies	eindigde	met	de	hoop	dat	de	mensen	die	een	ijsje	gaan	kopen	even	zullen	stilstaan	bij
deze	mooie	gedenksteen	en	zich	realiseren	wat	Jacob	zijn	moedige	optreden	heeft	betekend
voor	ons	en	voor	de	rest	van	de	wereld.

Foto	Harry	Opheikens	23	juni	2025

Model	Auto	Club	Heemstede	(MACH)	bestaat	50	jaar

Struikelsteen	geplaatst	op	de	Zandvoortselaan

Heemsteder	18	juni	2025
HVHB	vrijwilliger	Ronald	Huigen	aan	het	woord



Door	Harry	Opheikens
Donderdag	12	juni,	de	geboortedag	(1929)	van
Anne	Frank,	vond	de	onthulling	plaats	van	een
‘nazaat’	van	de	bekende	Witte	Kastanje	uit	de
achtertuin	van	het	Anne	Frank	huis.	Het	doel
van	de	vader	van	Anne	Frank,	Otto,	de	enige
overlevende	van	de	familie,	was	het	begrijpen
en	voorkomen	van	de	verschrikkingen.	Het	is
tevens	het	ontstaan	van	het	museum	het
Achterhuis.	Het	dagboek	van	Anne	Frank	wordt
nog	altijd	wereldwijd	gelezen.

In	het	kader	van	80	jaar	bevrijding	was	o.a.	het	idee	bij	de	gemeente	binnen	gekomen	voor	het
plaatsen	van	een	Anne	Frank	Boom.	In	2010	is	de	kastanje	achter	het	Achterhuis	omgewaaid
en	veel	kastanjes	van	deze	boom	zijn	toen	geraapt	waarmee	veel	‘nazaten’	zijn	gekweekt,	die
wereldwijd	geplaatst	zijn	zo	ook	op	12	juni	in	Heemstede	op	het	Julianaplein.

Burgemeester	Falgun	Binnendijk	herhaalde	nog	eens	dat	je	80	jaar	bevrijding	alleen	kunt
herdenken	als	je	weet	wat	er	toen	gebeurt	is.	Het	planten	van	een	‘nazaat’	van	de	Anne	Frank
Boom	houdt	het	verhaal	levend	en	hopelijk	staat	de	boom	er	over	80	jaar	nog.	Een	gedenkpaal
werd	onthuld	waarop	via	een	QR	code	het	oorlogsverhaal	doorverteld	wordt.
Foto	Harry	Opheikens	12	juni	2025

Anne	Frank	Boom	blijft	het	verhaal	vertellen

Uit	het	Haarlems	Dagblad,	terug	naar	de	sixties,	juni
1965

In	2025	kijken	we	elke	maand	we	in	de	krant	van	60	jaar	geleden	naar	het	nieuws	in
Heemstede.	De	zesde	aflevering:	Uit	het	Haarlems	Dagblad,	juni	1965

In	het	nieuws
Wegens	burengerucht	"daverende	muziek	tot	midden	in	de	nacht"	werd	in	appèl	een	70-
jarige	bewoner	van	de	Spoorzichtlaan	te	Heemstede	veroordeeld	tot	vijf	keer	een	boete
van	vijftien	gulden	en	vijf	keer	een	boete	van	dertig	gulden.	De	officier	van	Justitie	had
tien	maal	dertig	gulden	geëist.



Goed	archiefbeheer	bestaat	niet	alleen	uit
verzamelen,	maar	ook	uit	selecteren	en
ontzamelen.

Een	goed	voorbeeld:	van	verschillende
schenkers	ontvingen	wij	enige	tijd	geleden
materialen	van	Nelly	van	Ree-Bernard	(1923-
2010).

Nelly	was	een	kunstzinnig	musicologe	en
binnenhuisarchitect.	Ze	woonde	en	werkte	in
Bennebroek	(zie	HH	168,	2016).	Zij

componeerde	onder	meer	voor	monochord,	clavichord	en	psalterium,	bespeelde	ook	deze
instrumenten	en	bouwde	ze	na.	

Een	Cd-opname	ervan	is	zelfs	voor	de	Spaanse	ambassade	vermenigvuldigd	en	uitgereikt	aan
relaties	van	de	ambassade.	Bovendien	maakte	Nelly	kunstwerken	met	behulp	van
computerprogramma's	en	exposeerde	deze.

Haar	werk	is	een	groter	publiek	waardig	en	daarom	heeft	de	archiefcommissie	-	dankzij	de
inspanningen	van	Carla	van	der	Stap	-	deze	nalatenschap	van	Nelly	begin	dit	jaar	met
instemming	van	de	schenkers	overgedragen	aan	het	Nederlands	Muziek	Instituut	in	het	Haags
Gemeentearchief.

Het	park	van	Huis	te	Manpad,	Herenweg	9	te
Heemstede	is	alleen	in	excursieverband	te
bezoeken.

Tot	en	met	15	oktober	is	er	iedere	zaterdag
om	10	uur	een	excursie.	

Op	deze	tijdstippen	staat	er	bij	de	poort	een
gids	klaar	die	u	als	belangstellende
meeneemt	voor	een	boeiende	wandeling.

Aanmelden	is	niet	nodig	en	er	worden	geen
kosten	berekend.	Zie	verder	de	website	van	Huis	te	Manpad.

Foto	Harry	Opheikens	juni	2025

Op	ontdekkingstocht	bij	de	Hartekamp	op
5	juli
Laat	je	meenemen	door	een	ervaren	gids
die	je	alles	vertelt	over	de	rijke	geschiedenis,
de	unieke	flora	en	de	verborgen	parels	op	dit
terrein.	Bezoek	verschillende	ruimtes	in	het
hoofdgebouw	die	normaal	niet	toegankelijk
zijn	en	geniet	van	rustgevende	wandelpaden
in	het	fraaie	park.	

President	Kennedy	Monument:	Het	President	Kennedy	Comité	in	Heemstede,	heeft	voor
het	in	Heemstede	op	te	richten	monument	ter	nagedachtenis	van	deze	grote	leider	en
strijder	voor	vrijheid	en	vrede	reeds	een	bedrag	van	fl.	2635,50	bijeen	gebracht.	Totaal	wil
men	fl.	20.000	verzamelen.	Het	ligt	in	de	bedoeling	van	het	Comité	na	afloop	van	de
inzameling	straks	een	boek,	waarin	alle	namen	van	hen	die	giften	voor	dit	doel	zonden
staan	vermeld,	aan	het	gemeentebestuur	van	Heemstede	aan	te	bieden.

Kleine	advertenties	
Zwanenburg's	Supermarkt,	Heemstede	heeft	plaats	voor	caissières,	5-d.	werkw.,	vrije
werkkleding,	goed	salaris,	gezellige	werkkring.	Inl.:	Binnenweg	149.	Tel.	80046.	

Harmonium:	in	prima	staat,	nieuwe	gemoderniseerde	eiken	ombouw	m.	tabouretje,	f	350,-
Landzichtlaan	14,	Heemstede.	Tel.	84079.

HVHB-archiefstukken

Excursies	Huis	te	Manpad

Komende	HVHB-evenementen
Naast	de	nieuwsbrief	kunt	u	alle	evenementen	ook	terugvinden	in	onze	kwartaalblad
HeerlijkHeden	en	in	de	agenda	op	onze	website.

Hou	de	agenda	op	de	website	in	de	gaten.	Ook	voor	Bennebroek	zijn	wandelingen	en
lezingen	georganiseerd,	kijk	daarvoor	op	BeleefHeemstede.nl	en	er	wordt	een	film
gemaakt	over	Bennebroek	(première	in	het	najaar	van	2025).

https://www.huistemanpad.nl/
https://hvhb.nl/agenda/
https://beleefheemstede.nl/activiteiten/cultureel-historische-wandelingen-bennebroek-12-06-2025/


Deelname	is	gratis	maar	wel	graag	van
tevoren	aanmelden.	Dat	kan	op	deze
pagina.

Foto	Harry	Opheikens	mei	2025

Toen	ik	in	1984	vanwege	mijn	huwelijk	officieel
Bennebroeker	werd	zag	ik	het	dorp	het	grootste
deel	van	het	jaar	slechts	in	het	donker.	Ik	was
één	van	de	vele	forensen	in	de	woonplaats
waar	mijn	echtgenote	geworteld	is.

Om	de	plek	waar	je	woont	te	leren	kennen	kun
je	je	het	best	verdiepen	in	de	geschiedenis	van
die	plek.	Dat	ging	bij	mij	verder	dan	het
lidmaatschap	van	de	‘Vereniging	Oud-
Heemstede	Bennebroek’	zoals	de	HVHB
destijds	heette.	Naast	mijn	gemeenteraadswerk
in	toen	‘de	kleinste	gemeente	van	Nederland’
heb	ik	rond	het	eeuwfeest	van	KNA,	de
plaatselijke	muziekvereniging,	veel	oud-	en
oude	Bennebroekers	geïnterviewd	om	een
jubileumboek	te	schrijven.	Na	de	fusie	met
Bloemendaal	heb	ik	in	de	Stichting
Oorlogshistorie	gewerkt	aan	enkele	publicaties
waaronder	een	fietsroute	langs	bijzondere
lokale	oorlogsplekken.

Als	voormalig	student	Geschiedenis	en	Staatsinrichting	kon	ik	in	mijn	vrije	uren	dus	mijn	hart
ophalen	in	ons	dorp.

Na	mijn	pensionering	–	na	42	jaar	voor	en	in	het	vakonderwijs	te	hebben	gewerkt	–	is	mijn
passief	HVHB-lidmaatschap	omgezet	naar	een	actiever	lidmaatschap	als	vrijwilliger	binnen	de
evenementencommissie	van	de	historische	vereniging.

Zo	was	het	erg	interessant	om	afgelopen	maand	met	bezoekers	van	de	expositie	“Tussen
Ipenrode	en	Berkenrode”	in	gesprek	te	gaan	en	hoop	ik	dat	in	het	najaar	nog	eens	te	kunnen
herhalen.

Audiotour	'Tussen	Ipenrode	en	Berkenrode	|	Geschiedenis	van	Herenweg	en
Geleerdenwijk
Aanvullend	op	de	expositie	kunnen	geïnteresseerden	de	verhalen	van	de	wijk	ook
beleven	tijdens	een	gratis	audiotour.	Architectuurhistoricus	Karen	Schenk,
medesamensteller	van	de	tentoonstelling	Tussen	Ipenrode	en	Berkenrode	neemt	wie	dat
wil,	graag	virtueel	mee	op	reis	door	de	wijk.	Tijdens	de	wandeltocht	krijgt	u	extra
informatie	via	de	app.	

De	audiotour	is	te	downloaden	via	bit.ly/geleerdenwijk,	via	de	gratis	app	izi.TRAVEL.

Cultureel	Historische	Wandeling	Bennebroek	op	9	oktober	en	11	december
Bennebroek	is	rijk	aan	natuur	en	historische	plekken.	Hoe	kunt	u	hier	beter	van	genieten
dan	te	voet?	Samen	met	dorpsgenoten	wandelen	jullie	naar	prachtige
bezienswaardigheden	onder	leiding	van	een	ervaren	gids	van	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek.	De	wandelingen	duurt	gemiddeld	1,5	uur	en	om	9.45	uur	staat
de	koffie	klaar	aan	de	Kerklaan	6.	Het	programma	is	hier	te	lezen.

Wandelingen	WIJ	Heemstede-HVHB
In	de	maand	juni	waren	de	laatste	twee	wandelingen	voor	dit	seizoen	waarbij	een	bezoek
gebracht	werd	aan	het	Pomphuis.	Harry	Opheikens	gaf	daar	de	presentatie	‘Van
Gasfabriek	tot	Havendreef’.	Aan	de	hand	van	veel	beeldmateriaal	was	te	zien	wat	er
rondom	de	haven	allemaal	is	verandert.

Er	is	veel	gebouwd,	veel	afgebroken	en	weer	opnieuw	gebouwd	vanaf	de	jaren	1900	tot
heden.	Met	toen	en	nu	foto’s	werden	de	vele	veranderingen	getoond.	De	bezoekers	op
zowel	3	als	17	juni	waren	zeer	enthousiast.
	
Ondertussen	wordt	er	druk	geëvalueerd	en	nagedacht	over	volgend	seizoen.	Uiteraard
houden	we	u	op	de	hoogte	via	deze	nieuwsbrief.
	

Najaarsbijeenkomst	13	november	2025	Trefpunt
Informatie	hierover	verschijnt	in	de	volgende	nieuwsbrief	en	op	de	website.
	

Vrijwilliger	gespot:	Guus	Beliën

https://hartekampgroep.nl/nieuws/ga-mee-op-ontdekkingstocht/
https://izi.travel/nl/browse/ec63b81d-a15a-4ec4-bba1-9766a9bd5be7?passcode=hypwzx
https://hvhb.nl/cpt_agenda/cultureel-historische-wandelingen-bennebroek-2/


En	wat	Bennebroek	betreft,	in	onze	dorpskern	van	anderhalve	vierkante	kilometer	zijn	genoeg
geschiedenisverhalen	te	vertellen.	Ik	weet	nu	nog	hoe	verrast	ik	was	toen	ik	eind	vorige	eeuw
ooit	in	de	regentenkamer	kwam	van	het	zo	verscholen	liggende	hofje	van	Verschuer	Brants	uit
1900,	een	wandeling	aan	de	Heemstedekant	van	Bennebroek	waard.

Volg	BeleefHeemstede	waar	de	HVHB	ook	partner	van	is

https://beleefheemstede.nl/
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©	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd	of	worden	overgenomen	zonder	voorafgaande
schriftelijke	toestemming	van	de	Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@hvhb.nl	toe

aan	uw	adresboek.
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