
Deze	week	verschijnt	de	nieuwe	HeerlijkHeden
en	ook	dit	keer	heeft	de	redactie	een	grote
variëteit	aan	artikelen	kunnen	schrijven.
Op	de	omslag	een	zomerse	foto	met	tenten	aan
de	Vrijheidsdreef	in	Groenendaal.	Het	zijn
kampeerders	die	deelnamen	aan	de	achtste
internationale	kampeerrally	die	in	1948
gehouden	werd	op	het	terrein	van	Groenendaal
en	Meer	en	Berg.

In	dezelfde	periode	werden	duizenden
Nederlandse	jongens	als	dienstplichtig	soldaat
naar	Indonesië	gestuurd,	ook	uit	Heemstede	en
Bennebroek.
Heemstedenaar	Dick	Laan	is	beroemd
geworden	als	schrijver	van	de	Pinkeltje-
verhalen.	Minder	bekend	is	dat	hij	vanaf	1917
korte	speelfilms	maakte	en	daarmee	behoort	tot
de	filmpioniers	van	Nederland.
Zo	staan	er	nog	meer	artikelen	in	ons	fraaie
kwartaalblad.	U	gaat	het	lezen.

Wist	u	ook	dat	u	een	lidmaatschap	cadeau	kunt
geven.	De	ontvanger	zal	hier	blij	mee	zijn,	want
dan	krijgt	zij/hij	per	jaar	4x	de	HeerlijkHeden	in	de	bus.

De	Historische	Vereniging	Heemstede-
Bennebroek	(HVHB)	is	op	zoek	naar	een
enthousiaste	penningmeester.		

Ben	je	handig	met	cijfers	en	wil	je	actief
betrokken	worden	bij	onze	gezellige
vereniging?
Neem	dan	vrijblijvend	contact	op	met
penningmeester@hvhb.nl	(Alexander
Koopman).

Door	Harry	Opheikens
Prachtig	kunstwerk	aan	een	prachtig	monument
Heeft	u	het	prachtige	kunstwerk	al	gezien	bij	de
Oude	Kerk?	Deze	werd	op	zondag	29	juni
onthuld.
Die	dag	was	de	400ste	verjaardag	van	de	Oude
Kerk.	Op	één	van	de	balken	in	de	kerk	staat	te
lezen	dat	het	300-jarig	bestaan	gevierd	werd	op
28	juni	1925.
Mark	de	Bruijn	van	de	HVHB	werd	nog	even
genoemd	als	aangever	om	iets	moois	te	maken
voor	de	kerk	rondom	Judith	Leyster
(juli	1609	-	begraven	10	februari	1660)

een	Nederlandse	schilderes.

Nieuwsbrief	voor	leden	en	relaties	van	de
Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek
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Adreswijzigingen
Regelmatig	krijgt	de	HVHB	adreswijzigingen	via	ons	mailadres	communicatie@hvhb.nl.
Niet	dat	het	dan	op	de	verkeerde	plaats	komt,	maar	het	juiste	adres	voor	wijzigingen	in
adressen	of	emailadressen	kunt	u	het	beste	sturen	naar	administratie@hvhb.nl

Penningmeester	gezocht

Kunstwerk	Oude	Kerk



Als	een	van	de	weinige	vrouwelijke	schilders	in	Nederland	was	zij	ook	het	enige	vrouwelijke	lid
van	het	Haarlemse	schilders	gilde.	Ze	is	getrouwd	in	de	Oude	Kerk,	maar	ook	daar	begraven.

Het	hele	kunstwerk	mocht	geen	schade	toebrengen	aan	de	monumentale	kerk,	er	moest
worden	nagedacht	over	de	bevestiging	er	van.	Beeldend	kunstenares	Ellen	Brouwers	legt	zich
toe	op	monumentale	glaskunstwerk	en	heeft	zich	verdiept	in	de	historie	van	de	Oude	Kerk.

In	het	glaskunstwerk	is	een	aantal	historische	figuren	weergegeven,	zoals	Adriaan	Pauw,	die	de
kerk	in	1625	stichtte,	maar	ook	Nicolaas	Beets,	predikant	in	de	Oude	Kerk	van	1840	tm	1854.
Verder	staat	de	kerk	er	zelf	op,	maar	ook	de	tekst	van	Lied	277	uit	het	Liedboek.	Het	wapen	van
Heemstede	is	zichtbaar	en	dus	ook	een	portret	van	Judith	Leyster.

Adriaan	Pauw	was	een	verzamelaar	van	onder	andere	tulpen.	De	speciale	tulp	‘Semper
Augustus’	is	eveneens	in	het	kunstwerk	verwerkt	en	vormt	de	verbinding	tussen	de	getoonde
personen	en	de	streek	en	staat	voor	liefde.

Led-verlichting
Het	kunstwerk	is	van	binnenuit	de	kerk	niet	zichtbaar,	het	is	aangebracht	op	de	dichtgemetselde
plek	boven	de	oude	toegangsdeur.	Achter	het	glas	is	ledverlichting	aangebracht,	dat	tot	een
bepaalde	tijd	in	de	avonduren	zal	branden,	geregeld	door	een	atoomklok,	waarbij	zomer-	en
wintertijd	ook	aangepast	wordt.	Tevens	is	de	lichtsterkte	aan	te	passen.

Foto:	Harry	Opheikens

Noteer	alvast	in	uw	agenda,	het	belooft	weer
mooie	monumentendag	te	worden.	Diverse
deelnemers	hebben	al	toegezegd	graag	mee	te
willen	doen.

Wie	dat	zijn	vindt	u	uiterlijk	eind	augustus	op
zowel	de	website	van	de	HVHB	als	die	van	Ons
Bloemendaal.

Ook	dit	jaar	werken	beide	organisaties	weer
samen.

T.z.t.	zullen	ook	flyers	in	winkels	liggen	met
daarom	QR	codes	naar	de	betreffende	website.

Ook	op	de	landelijke	monumentendagen
website	kunt	u	het	een	en	ander	terugvinden.
Hierbij	de	link

Ontwerp	flyer	Otie	van	Vloten
	

Door	gastvrouw	Claire	Mettrop:
Beleef	Heemstede	was	niet	op	het
Wilhelminaplein	maar	in	de	Pinksterkerk,
Camplaan.	Vanwege	de	verwachte	regen	een
binnenprogramma.	Niet	erg	maar	daardoor
weinig	kans	om	met	het	publiek	contact	te
hebben.	Geen	marktkraam	maar	twee	tafels
aan	elkaar.	
Veel	muziek	en	weinig	beweging	van	het
publiek.	Als	men	zat	dan	bleef	men	zitten.	Toch
was	het	een	feestelijke	middag	en	we	hebben
de	HVHB	weer	even	laten	zien.
Buiten	geeft	toch	meer	sfeer.	Hopelijk	lukt	dat
volgend	jaar	met	beter	weer.

Foto:	Harry	Opheikens

Monumentendagen	13	en	14	september

Festistival	BeleefHeemstede	6	juli	2025

Struikelstenen	Timorstraat	en	Brederodelaan
In	de	maand	juli	zijn	er	op	twee	plekken	in	Heemstede	weer	struikelstenen	geplaatst.
Beiden	gaat	het	om	een	compleet	gezin	met	jonge	kinderen.	Op	10	juli	werden	vier
stenen	onthuld	bij	Timorstraat	31	en	op	15	juli	ging	het	om	een	gezin	van	vijf	personen	bij
de	Brederodelaan	9.



Timorstraat	31
Tastbare	herinneringen,	het	gezin
is	weer	thuis

Timorstraat	31	is	het	laatste	huis
waarin	het	gezin	Rijs	in	vrijheid
leefde.	Abraham	Rijs	(1905)
trouwde	op	29	november	1928	in
Rotterdam	met	Sophia	Hegt
(1906).	In	het	begin	van	hun
huwelijk	woonden	ze	in	Leiden	en
daar	werden	dochters	Henny	Hetty
(1931)	en	Dinah	(1935)	geboren.
In	juli	1937	kwam	het	gezin	op	de
Timorstraat	31	in	Heemstede	te
wonen.

Er	is	geen	familie	meer	om	bij
deze	herdenking	te	zijn.	De
ouders,	broer	en	zuster	van
Abraham	waren	eind	1942,	begin
1943	al	naar	Sobibor	afgevoerd	en
vermoord.	Het	gezin	Rijs	was	in
december	1942	gedwongen	te
vertrekken	naar	Amsterdam.	Na
een	een	klein	half	jaar	werden	ze
gedeporteerd	naar	Westerbork.	Op
1	juni	1943	ging	het	gezin	op
transport	naar	Sobibor	waar	ze	bij
aankomst	op	4	juni	1943	direct
werden	vermoord.	Een	reis	tussen
leven	en	dood	van	slechts	drie
dagen.

Foto	Harry	Opheikens

Brederodelaan	9
Met	portretfoto’s	gaat	het	verhaal
meer	leven,	aanwezig	bij	de
onthulling	van	de	stenen.

Het	gezin,	bestaande	uit
(groot)moeder	Bertha	Kaufmann-
Kaufmann,	zoon	Ernst	Kaufmann
(26-01-1898),	vrouw	Ruth
Neustadt	(30	augustus	1909)	en
hun	zoons	Thomas	(20-08-1930)
en	Stefan	(07-12-1934)	waren	op
24	april	1937	uit	Duitsland	gevlucht
en	kwamen	te	wonen	op
Brederodelaan	9.	Het	gezin	heeft
hier	3,5	jaar	gewoond.	Door	allerlei
verordeningen	moesten	ze	zich
verplaatsen,	eerst	naar	Naarden,
toen	Amsterdam	en	van	daaruit
naar	Westerbork.	Daar		verleed
Bertha	Kaufmann-Kaufmann	op	18
april	1943	door	ziekte.

Op	5	april	1944	werd	de	familie
Kaufmann	gedeporteerd	naar
concentratiekamp	Theresiënstadt.
Op	18	mei	door	naar	Auschwitz.
Op	7	juli	worden	Ruth	en	de	twee
zoons	in	Auschwitz	vermoord.
Ernst	Kaufmann	is	vermoord
tijdens	een	zogenaamde
dodenmars.

Foto	Harry	Opheikens
	

Stolpersteine	app
Er	bestaat	een	gratis	app	(Stolpersteine),	waarin	alle	struikelstenen	en	bijbehorende	info
van	Nederland	in	terug	zijn	te	vinden.	Ook	die	van	Timorstraat	31	en	Brederodelaan	9	zijn
daaraan	toegevoegd.

Uit	het	Haarlems	Dagblad,	terug	naar	de	sixties,	juli	1965

Terug	naar	de	sixties
In	2025	kijken	we	elke	maand	we	in	de	krant	van	60	jaar	geleden	naar	het	nieuws	in
Heemstede.	De	zevende	aflevering:	Uit	het	Haarlems	Dagblad,	juli	1965

In	het	nieuws

Het	kleinseminarie	Hageveld	in	Heemstede,	een	vooropleiding	voor	rooms-katholieke
priesterstudenten,	wordt	met	ingang	van	het	nieuwe	school	jaar	een	„open"	gymnasium.
Jongens	uit	Heemstede	en	omgeving	zullen	er	als	externe	leerlingen	de	lessen	kunnen
volgen,	samen	met	de	seminaristen.	Er	zijn	voorts	plannen	om	Hageveld	in	de	toekomst
uit	te	breiden	met	een	HBS-	en	een	HAVO	afdeling.	Dit	zal	ook	gebeuren	ter	wille	van	de
priester-studenten,	voor	wie	het	gymnasium	niet	meer	als	alleen	zaligmakend	wordt
beschouwd.

Haarlem	is	sinds	gisteravond	een	semi-profclub	armer,	Heemstede	een	betaalde	club
rijker.	De	naam	van	de	Racing	Club	Haarlem	is	namelijk	veranderd	in	Racing



Club	Heemstede	en	dat	heeft	geleid	tot	dat	RCH,	dat	al	op	de	Heemsteedse	Sportparken
speelde,	een	volledig	Heemsteedse	vereniging	is	geworden.	Dat	besluit	werd	gisteravond
genomen	op	de	jaarvergadering	van	RCH.	Het	was	de	belangrijkste	beslissing	van	de
avond.	De	gehele	tendens	van	de	jaarvergadering	was	optimistisch.

Kleine	advertenties	

Voor	spoedige	of	latere	indiensttreding	zoeken	wij	fl.	medewerkst.	met	goede
ontwikkeling	niet	beneden	20	jr.	afwisselend	werk.	Boekhandel	Blokker	Bronsteeweg	4
A,	Heemstede,	tel.	82472,	na	19	uur.
Gevr.	op	Uitgeverskantoor	te	Heemstede	per	15	aug.	of	1	sept.	een	flink	meisje	voor	het
bedienen	van	de	autom.	adresseermachine	en	lichte	kantoorwerkz.h.	Lft.	tot	18	jr.	Prett.
werkkr.	en	goed	sal.	Tel.	83622

Zoekplaatje
Karin	Verzijlbergen		heeft	ons	een	aantal	foto’s	laten	inscannen,	waaronder	een	aantal
foto’s	met	voetbalelftallen.
Het	lastige	hieraan	was,	dat	er	zowel	een	jaartal	als	namen	ontbraken.	Hieronder	een	foto
waar	op	de	achterkant	alleen	‘Kampioen’	stond.	Het	lijkt	een	vooroorlogse	foto.	Mocht	u
meer	over	de	foto	weten	mail	dan	naar	communicatie@hvhb.nl

HVHB-archiefstukken



Het	park	van	Huis	te	Manpad,	Herenweg	9	te
Heemstede	is	alleen	in	excursieverband	te
bezoeken.

Tot	en	met	15	oktober	is	er	iedere	zaterdag
om	10	uur	een	excursie.	

Op	deze	tijdstippen	staat	er	bij	de	poort	een
gids	klaar	die	u	als	belangstellende
meeneemt	voor	een	boeiende	wandeling.

Aanmelden	is	niet	nodig	en	er	worden	geen
kosten	berekend.	Zie	verder	de	website	van	Huis	te	Manpad.

Foto	Harry	Opheikens	juni	2025

Laat	je	meenemen	door	een	ervaren	gids
die	je	alles	vertelt	over	de	rijke	geschiedenis,
de	unieke	flora	en	de	verborgen	parels	op	dit
terrein.	Bezoek	verschillende	ruimtes	in	het
hoofdgebouw	die	normaal	niet	toegankelijk
zijn	en	geniet	van	rustgevende	wandelpaden
in	het	fraaie	park.	

Deelname	is	gratis	maar	wel	graag	van
tevoren	aanmelden.	Dat	kan	op	deze
pagina.

Foto	Harry	Opheikens	mei	2025

Nog	niet	eens	zo	lang	geleden	was	rookwaar	gewoon	overal	te	koop.	Inmiddels	denken
we	anders	over	deze	‘genotsmiddelen’.

In	het	archief	bewaren	we	een	kleine	verzameling	sigarenbandjes	met	het	wapen	van
Heemstede.
Ook	een	aansteker	van	Restaurant	Landgoed	Groenendaal.

Luciferdoosjes	waren	een	handig	reclamevoorwerp.
Onlangs	werd	de	verzameling	luciferdoosjes	aangevuld	met	een	doosje	van
Verzijlbergen.	Maar...	Welke	Verzijlbergen?

In	ieder	geval	is	het	een	mooie	toevoeging	bij	onze	verzameling	mapjes	en	doosjes	van
De	Geleerde	Man	in	Bennebroek,

C.J.	Ruiter	sigarenmagazijn	De	IJzeren	Brug	op	de	Raadhuisstraat	9,	van
Heemsteeds	Kolenbedrijf	aan	de	Binnenweg,
Vonck	Heemstede	ZB	Zelfbediening,	Bistro	Riant	aan	het	Wipperplein,	de	Zwem	&	Polo
Club	H.P.C.	en	zelfs	van	de	krakers	van	Eikenrode,	door	henzelf	uitgereikt	bij	de
brandstichting	in	oktober	1992.

Excursies	Huis	te	Manpad

Op	ontdekkingstocht	bij	de	Hartekamp	op	2	augustus

Audiotour	'Tussen	Ipenrode	en	Berkenrode	|	Geschiedenis	van	Herenweg	en
Geleerdenwijk
Aanvullend	op	de	expositie	kunnen	geïnteresseerden	de	verhalen	van	de	wijk	ook
beleven	tijdens	een	gratis	audiotour.	Architectuurhistoricus	Karen	Schenk,
medesamensteller	van	de	tentoonstelling	Tussen	Ipenrode	en	Berkenrode	neemt	wie	dat
wil,	graag	virtueel	mee	op	reis	door	de	wijk.	Tijdens	de	wandeltocht	krijgt	u	extra
informatie	via	de	app.	

De	audiotour	is	te	downloaden	via	bit.ly/geleerdenwijk,	via	de	gratis	app	izi.TRAVEL.

Cultureel	Historische	Wandeling	Bennebroek	op	9	oktober	en	11	december
Bennebroek	is	rijk	aan	natuur	en	historische	plekken.	Hoe	kunt	u	hier	beter	van	genieten
dan	te	voet?	Samen	met	dorpsgenoten	wandelen	jullie	naar	prachtige
bezienswaardigheden	onder	leiding	van	een	ervaren	gids	van	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek.	De	wandelingen	duurt	gemiddeld	1,5	uur	en	om	9.45	uur	staat
de	koffie	klaar	aan	de	Kerklaan	6.	Het	programma	is	hier	te	lezen.

Wandelingen	WIJ	Heemstede-HVHB
Er	is	inmiddels	weer	een	programma	vastgesteld.	In	de	volgende	nieuwsbrief	vermelden
we	hoe	u	zich	weer	kunt	aanmelden	voor	deze	succesvolle	wandeltochten	met
interessante	informatie	en	wetenswaardigheden.	Door	gidsen	van	de	HVHB.	



In	navolging	van	de	film	‘Het	is	in	Heemstede
zoo	kwaad	niet…..’was	er	al	snel	het	idee	iets
dergelijks	voor	Bennebroek	te	maken.	Eind	mei
2024	is	het	filmteam	begonnen	In	2024	is	er	al
gefilmd,	in	mei	2025	was	het	filmscript	klaar	en
konden	ook	de	buitenopnames	gemaakt
worden.	In	augustus	en	september	wordt	de

Openlucht	Bioscoop	Rotary	Heemstede	7	september

Film	Bennebroek



film	gemonteerd.
Meer	nieuws	over	de	film	staat	in	de	komende
nieuwsbrief

Foto	is	een	still	van	de	film

EEN	BOEK	OVER	DE	VORMGEVER	VAN
HEEMSTEDE,
inmiddels	in	de	boekhandel	verkrijgbaar
Auteur	Gert	van	Kleef

Gevierde	architecten
Vader	Pierre	en	zoon	Joseph	Cuypers	waren
tot	na	de	Tweede	Wereldoorlog	gevierde
architecten.	Voor	Pierre	Cuypers	werden	al
tijdens	zijn	leven	grootse	jubilea	georganiseerd
en	na	zijn	overlijden	in	1921	volgden	even	grote
herdenkingsbijeenkomsten.	In	1930	werd	zijn
standbeeld	in	Roermond	onthuld	door	prins
Hendrik	der	Nederlanden.	De	jubilea	van
Joseph	waren	minder	groots,	maar	er	werd	veel
over	geschreven.	Een	eervol	moment	was	er
tijdens	de	feestelijkheden	rond	de	voltooiing	van
de	kathedraal	Sint	Bavo	in	Haarlem	in	1928.
Het	dagblad	De	Tijd	schrijft	daarover:	‘Maar
bouwmeester	Jos.	Cuypers	van	de	nieuwe
[Bavo]	stond	gisteren	mét	de	bisschoppen
boven	den	ingang	en	allen	kenden	hem,	want
er	ging	een	afzonderlijk	gejuich	voor	hem	op	toen	–	na	de	toespraken	der	bisschoppen	van	de
St.	Bavosteden	Haarlem	en	Gent	–	hij	nog	even	alleen	neerblikte	van	zijn	arbeid	op	de
omgeving.’

Veelzijdige	architect
Het	onderzoek	leverde	op	dat	Joseph	Cuypers	veel	werk	had	uitgevoerd	in	drie	gemeenten.	In
Roermond	was	hij	werkzaam	als		architect,		stedenbouwkundige,	overheidsadviseur,	supervisor
en	welstandsexpert.	Ook	in	Heemstede		bleek	Joseph	gedurende	bijna	veertig	jaar	een	veelheid
van	functies	te	hebben	gehad,	met	eenzelfde	veelzijdigheid	als	in	Roermond.	Datzelfde	bleek
van	toepassing	in	Geleen	dat	hij	–	net	als	in	Heemstede	–	zijn	huidige	stedenbouwkundige	vorm
gaf.	Deze	drie	gemeenten	worden	beschreven	in	het	hoofdstuk	‘Van	alle	markten	thuis’.

Analyse	ontwerpprocessen
Een	analyse	van	de	ontwerpprocessen	van	acht	kerken	heeft	een	plaats	gekregen	in	het
hoofdstuk	‘Iedere	kerk	een	nieuwe	opgave’.	Joseph	zag	het	ontwerpen	van	al	die	kerken	weer
als	een	nieuwe	opgave,	waardoor	ze	allemaal	verschillend	werden,	afhankelijk	van	periode,
eisen,	plaatselijke	omstandigheden	en	budget.	Elke	kerk	was	weer	een	spannende	uitdaging.	In
dit	hoofdstuk	wordt	het	ontwerpproces	van	de	Onze	Lieve	Vrouw	Hemelvaartkerk	in	Heemstede
beschreven

Een	virtuele	reis	met	de	tram	door	Heemstede
en	Bennebroek…..
Door	Jan	Rijksen

Helaas	kan	het	niet	meer	in	het	echt,	maar	we
kunnen	wel	een	virtuele	reis	maken	met	de	tram
door	Heemstede	en	Bennebroek.	De	foto’s	van
toen	worden	vergeleken	met	foto’s	anno	2025.
Jan	Rijksen,	groot	liefhebber	van	de	Blauwe
Tram	en	zijn	historie	neemt	ons	mee	a.d.h.v.
oud	beeldmateriaal	met	daarnaast	foto’s	anno
2025	hoe	het	ooit	was	en	waar	de	huidige	plek

is.
De	link	naar	de	betreffende	pagina

Foto:	Harry	Opheikens

In	2021	ben	ik,	na	bijna	40	jaar	als
fysiotherapeut	gewerkt	te	hebben,	gestopt	met

Boek	Joseph	Cuypers,	architect.	Een	leven	in	kerken

De	Blauwe	tram	door	Heemstede

Vrijwilliger	gespot:	Renée	Zinsmeister



mijn	praktijk	voor	fysiotherapie	“De	Glip”	op	de
Glipper	Dreef	125.	(In	de	Heemsteder	van	30
juli	2025,	Toen	en	nu).

De	aanleiding	om	mij	als	vrijwilliger	aan	te
melden	was	de	tentoonstelling	in	het	Pomphuis
over	de	Glip	in	het	najaar	van	2023.	Sinds
begin	vorig	jaar	heb	ik	al	diverse	leuke	“klusjes”
gedaan	zoals	gastvrouw	in	het	Pomphuis	en	in
de	kraam	gestaan	op	de	lentefair.

Opgegroeid	in	Heemstede,	op	de	Glip	(Dr.
Schaepmanlaan,	destijds	een	nieuwbouwwijk)
en	inmiddels	bijna	40	jaar	wonend	in
Bennebroek.

Al	ruim	10	jaar	ben	ik	gids	bij	de	buitenplaats
Huis	te	Manpad.	Twee	jaar	geleden	zijn	de
rondleidingen	bij	buitenplaats	De	Hartekamp
gestart.	Sinds	dit	jaar	geef	ik	ook	historische
wandelingen	in	Bennebroek.	Leuk	om	te	doen
en	je	leert	ook	nog	wat	van	je	woonomgeving.

Op	deze	foto	sta	ik	met	mijn	oppashond	Vita.
Dat	oppassen	doe	ik	al	vanaf	dat	ze	nog	puppy
was,	inmiddels	alweer	ruim	drie	jaar.
Regelmatig	ga	ik	mee	met	de	wandelingen	met	Vita.	Ook	dat	is	een	leuke	vrijetijdsbesteding.
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