
Wellicht,	als	u	deze	nieuwsbrief	leest,	bent	u
ook	al	aan	het	lezen	in	de	nieuwe
HeerlijkHeden.	Er	is	weer	veel	werk	verricht	om
een	grote	variëteit	aan	artikelen	en
beeldmateriaal	bij	elkaar	te	krijgen	en	daarin	is
de	redactie	wederom	in	geslaagd.	Namens	de
HVHB	wensen	we	u	weer	veel	leesplezier.

Mocht	u	echter	het	kwartaalblad	niet	in	de	bus
hebben	gekregen,	dan	kan	dat	alsnog	bij	een
lidmaatschap	van	de	HVHB.	Hiervoor	kunt	u
zich	opgeven	via	onze	website.

De	contributie	is	25	euro	per	jaar	(In	2025	was
dat	nog	20	euro)	en	u	ontvangt	ons	prachtige
tijdschrift	dan	4x	per	jaar.

Losse	exemplaren	zijn	ook	te	koop	bij	diverse
(boek)handels	in	Heemstede	en	Bennebroek
voor	de	prijs	van	5,50	per	stuk.	In	2026	gaat
echter	de	stuksprijs	ook	omhoog.

Het	bestuur	van	de	Historische
Vereniging	Heemstede-
Bennebroek	nodigt	u	uit	voor	de
Najaarsbijeenkomst	van	onze
vereniging	op	donderdag	6
november	2025	in	het	Trefpunt
aan	het	Akonietenplein	in
Bennebroek.

De	bijeenkomst	begint	om	20.00
uur.	Vanaf	19.30	uur	is	de	zaal
open	en	bent	u	welkom	voor
koffie	of	thee.

Aanmelden	is	niet	nodig,	en
zowel	leden	als	niet-leden	zijn
welkom.
Het	programma	kunt	u	hier	lezen.

Foto	Harry	Opheikens	

Heerlijkheid	Berkenrode	(Herenweg	131)	zoekt
een	vrijwilliger	die	met	regelmaat	wil
meewerken	in	het	bos	en	tuin.

Ervaring	en	kennis	is	gewenst	maar	niet	vereist.

Bij	interesse	graag	bellen	met	Christiaan	tel.
0624662641

Nieuwsbrief	voor	leden	en	relaties	van	de
Historische	Vereniging	Heemstede-Bennebroek
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Naar	aanleiding	van	de	vorige	nieuwsbrief	zijn
er	al	reacties	binnen	gekomen,	maar	bij	deze
nog	een	keer	de	oproep.

Voor	een	artikel	in	HeerlijkHeden	over	het
relatief	korte	bestaan	van	Atheneum	Adriaen
Pauw	ben	ik	op	zoek	naar	foto’s	en
herinneringen	aan	deze	school.
Met	name	over	de	beginperiode	van	1956		tot
1972,	toen	de	school	was	gevestigd	in	een
noodgebouw	aan	de	Burg.	van
Lennepweg/Koediefslaan	in	Heemstede,	is	niet	veel	te	vinden.

Van	1956	tot	1964	deed	het	noodgebouw	dienst	als	dependance	van	het	Eerste	Christelijk
Lyceum	in	Haarlem.	Vanaf	1964	was	de	school	zelfstandig	en	werd	het	Adriaen	Pauw.
Wie	foto’s	en	herinneringen	wil	delen	aan	de	school	in	het	noodgebouw	kan	contact	opnemen
met	Ineke	Blom	iblom237@gmail.com
Foto:	archief	HVHB

Er	zijn	6	maanden	intensieve	samenwerking
aan	vooraf	gegaan.	Wekelijks	kwam	de	Plus-
plakboekgroep	(vier	HVHB	vrijwilligers)	bij
elkaar	voor	het	schrijven	van	teksten	(maximaal
200	woorden	per	hoofdstuk),	corrigeren
daarvan,	foto’s	uitzoeken	en	maken	(niet	alleen
de	hoofdstukfoto’s,	maar	ook	voor	175
plakplaatjes),	bijschriften	bedenken	(ook	met
een	maximum	aan	woorden).
Dit	alles	gebaseerd	op	een	vast	lay-out	van	de
Local	Loyalty	Group	Tilburg,	die	veel	van	dit
soort	plakboekenprojecten	maakt.

Op	de	foto	van	Harry	Opheikens	juicht	de	burgemeester,	die	blij	is	te	horen	dat	in	zijn	boek	de
plaatjes	al	geplakt	zijn.	Rechts	voorzitter	Wim	Gohres	en	links	Marcel	Kooij,	voorzitter	van	de
plakboekgroep.

Het	boek	vertelt	laagdrempelig	de	geschiedenis	van	Heemstede	en	Bennebroek.	Het	is	het
verzamelen	meer	dan	waard.	Het	plakboek	zelf	is	gratis	en	de	actie	loopt	nog	door	tot	in
december	bij	de	Plus	op	De	Glip	en	in	de	Jan	van	Gooyenstraat.

Gezocht:	foto’s	en	herinneringen	aan	beginperiode
HBS/Atheneum	Adriaen	Pauw

Plakboek	aangeboden	aan	de	burgemeester	op	9	oktober	2025

Uit	het	Haarlems	Dagblad,	terug	naar	de	sixties,	oktober	1965

In	2025	kijken	we	elke	maand	we	in	de	krant	van	60	jaar	geleden	naar	het	nieuws	in
Heemstede	en	Bennebroek.	De	tiende	aflevering:	Uit	het	Haarlems	Dagblad,
oktober	1965

In	het	nieuws

De	gemeenteraad	van	Heemstede	heeft	gisteren	besloten	het	terrein	en	de	opstallen	van
het	bejaarden-	centrum	St.	Bavo	aan	de	Kerklaan	in	Heemstede	aan	te	kopen	voor	een
bedrag	van	meer	dan	een	miljoen	gulden.	Het	terrein	is	bestemd	voor	het
uitbreidingsplan.	Op	de	plaats	waar	thans	St.	Bavo	staat	zullen	twee	flatgebouwen
worden	gebouwd.

De	73-jarige	heer	C.	de	Leeuw	uit	de	Lindenlaan	in	Heemstede,	die	maandag	na	een
burenruzie	overleed,	is	volgens	de	uitslag	van	de	sectie	een	natuurlijke	dood	gestorven.
De	burenruzie	was	ontstaan	over	het	plaatsen	van	een	schutting.	De	sectie	was	op	last
van	de	Officier	van	Justitie.

Het	college	van	B	en	W	van	Bennebroek	willen	de	winkelsluitingsverordening
voor	Bennebroek	gaan	veranderen.	De	winkeliersvereniging	„Bennebroek"	heeft	het
college	verzocht	te	bevorderen	dat	de	verplichte	halve-dag	sluiting	niet	zal	gelden
onmiddellijk	voor	en	na	een	feestdag.

Kleine	advertenties	

Th.	Koot	N.V.,	Grafische	Handelsonderneming,	Camplaan	40,	Heemstede,	telefoon
83550,	vraagt	voor	spoedige	indiensttreding	een	kantoorbediende,	leeftijd	17-23	jaar.

mailto:iblom237@gmail.com


Op	maandag	20	oktober	waren	meer	dan	60
personen	getuige	van	opnieuw	een	onthulling	van
een	struikelsteen	in	Heemstede.	Buurtbewoners,
maar	ook	11	familieleden	van	Bernard	Benedictus
Mathias	van	Perlstein,	die	hier	met	zijn	gezin
woonde	van	1937	tot	1942.

Het	was	het	laatste	huis	waarin	hij	in	vrijheid	heeft
gewoond.	In	1942	vertrok	hij	noodgedwongen	naar
Amsterdam,	gescheiden	van	zijn	gezin.	Het	gezin
overleefde	hierdoor	de	oorlog.	Kleinzoon	Harald
nam	het	initiatief	voor	de	struikelsteen,	samen	met

de	Bloemenbuurt	onder	leiding	van	Niels	de	Bruin	en	de	gemeente.

Bernard	is	op	31	januari	1944		(administratief	vastgesteld)	in	Auschwitz	vermoord.
De	burgemeester	benoemde	het	ook	als	een	stuk	geschiedenis	van	Heemstede.
Op	17	november	wordt	er	in	de	Clivialaan	nog	een	steen	gelegd.

Foto:	Harry	Opheikens	

Peter	Suidman	uit	Warffum	speurt	al	enige	tijd
naar	familie	van	de	overleden	echtgenote	van
zijn	oom,	ook	Peter	Suidman	(1897–1962)
geheten.

Deze	oom	woonde	vanaf	1927	in	Chicago	en
huwde	daar	in	1939	met	Nelly	Ypma	(Tjum-
Sneek	1887-1962).	Het	echtpaar	was	onder
meer	in	1958	op	bezoek	bij	familie	aan	de
Bronsteeweg	22.

De	foto	is	genomen	in	die	periode	bij	een
bezoek	aan	Nelly’s	zussen	en	zwager.	Uiterst	links	Nelly	Ypma.
Is	er	iemand	die	‘Huis	Elisabeth’	herkent?
Peter	zoek	nu	haar	familie,	waar	mogelijk	meer	gegevens	van	haar	en	zijn	oom	kunnen	zijn.
(Een	van	de	voorkomende	familienamen	is	Van	Oostrum).

Op	donderdagavond	13	november	komt
Marita	Mathijsen	naar	Heemstede	(Kleine
Vermaning,	Postlaan	16	te	Heemstede)	om	te
spreken	over	Betje	Wolff	en	Aagje	Deken.

Marita	Mathijsen	is	cultuurhistorica	en	emeritus
hoogleraar	Nederlandse	Literatuur	aan	de
Universiteit	van	Amsterdam.

Zij	publiceerde	in	2024	een	prachtig	boek	over
Betje	Wolff	(1738-1804)	die	vooral	bekend	is	als
helft	van	een	schrijversduo	dat	zij	met	Aagje
Deken	vormde.

Betje	Wolff	blijkt	zeer	vooruitstrevend,	als
schrijfster	maar	ook	als	eigenzinnige	vrouw	die
het	opname	tegen	de	heersende,	conservatieve
moraal.

De	avond	begint	om	20.00	uur.	Toegang	is	vrij.
Adres:	Postlaan	16	te	Heemstede

N.V.	Hollandia,	Meubelfabr.	Bennebroek,	tel.	02502-6535-	6815,	Bennebroekerlaan	69,
vr.	een	metaalbewerker,	Hij	moet	kennis	hebben	van	buigen	en	lassen	en	vooral	zuiver
kunnen	werken.

Struikelsteen	Clivialaan	26

HVHB	Archiefstukken

Marita	Mathijsen	over	Betje	Wolff	en	Aagje	Deken

Komende	HVHB	evenementen



Roads,	WIJ	Heemstede,	Kennemerhart	en	de
HVHB	organiseren	historische/culturele
wandelingen	door	Heemstede	voor	bewoners
van	Heemstede.	Dit	initiatief	ondersteunt
Preventieakkoord	Heemstede	–	SportSupport.
De	duur	van	een	wandeling	is	1	uur	met
mogelijk	een	kleine	uitloop	(max	15	minuten).
De	begintijd	van	de	wandelingen	is	10	uur	en
het	startpunt	is	Plein1,	tenzij	anders	vermeld.

Geeft	u	zich	wel	graag	van	tevoren	op.	Vol	is
vol.	Dat	kan	via	de	mail:	info@wijheemstede.nl
of	telefonisch:	023–548	38	28.	

Wandeling	‘Straatnamen’	vanuit	Plein1	waren	op	7	en	21	oktober
In	oktober	nam	Wim	Gohres	de	wandelaars	mee	langs	diverse	straten	en	vertelde	de
ontstaansgeschiedenis	van	straatnamen.	Zo	hebben	we	een	Staatsliedenbuurt,
Componistenwijk,	Schildersbuurt,	Indische	buurt.	In	die	wijken	zijn	de	straatnamen	nog
enigszins	te	herleiden.	Nu	is	de	betekenis	van	bijvoorbeeld	de	Adriaan	Pauwlaan	nog	wel	te
herleiden,	de	Sumatrastraat	in	de	Indische	Buurt	of	de	Havenstraat	is	ook	nog	wel	te	snappen,
maar	bij	diverse	namen	van	staatslieden	of	componisten	wordt	het	al	lastiger	om	te	weten	wie
zij	waren.	Zeker	voor	de	huidige	generatie.
Wat	zou	het	handig	zijn	om	onder	de	namen	een	kleine	verklaring	te	plaatsen	over	de	persoon
op	de	borden.	In	ieder	geval	wist	Wim	veel	te	vertellen	en	dat	maakt	de	wandelingen	vanuit
Plein1	boeiend.

Foto	Harry	Opheikens

Naast	de	nieuwsbrief	kunt	u	alle	evenementen	ook	terugvinden	in	onze	kwartaalblad
HeerlijkHeden	en	in	de	agenda	op	onze	website.

1-2	november	-	Kunstlijn	in	het	Pomphuis	–	info	in	de	agenda	op	de	website	HVHB

8-9	november	-	Kunstlijn	in	het	Pomphuis	–	info	in	de	agenda	op	de	website	HVHB

Voor	diverse	filmvoorstellingen	raadpleeg	eveneens	de	agenda	op	de	website	van	de
HVHB

Cultureel	Historische	Wandelingen	Bennebroek	en	11	december
Bennebroek	is	rijk	aan	natuur	en	historische	plekken.	Hoe	kunt	u	hier	beter	van	genieten
dan	te	voet?	Samen	met	dorpsgenoten	wandelen	jullie	naar	prachtige
bezienswaardigheden	onder	leiding	van	een	ervaren	gids	van	de	Historische	Vereniging
Heemstede-Bennebroek.	De	wandelingen	duren	gemiddeld	1,5	uur	en	om	9.45	uur	staat
de	koffie	klaar	aan	de	Kerklaan	6.	

WANNEER:	9	oktober,	11	december	2025
TIJD:	10.00	uur	-	11.30	uur	
KOSTEN:	€	3,-	per	wandeling	incl.	koffie	
GIDS:	Renée	Zinsmeister	
LOCATIE:	Centraal	Service	Punt,	Kerklaan	6,	Bennebroek
AANMELDEN:	info@welzijnbloemendaal.nl	en	023-5250366

Lezing	Bennebroek:	Landgoed	Huis	te	Vogelenzang	13	november
Het	dorp	Bennebroek	is	ontstaan	nabij	de	Roohellerbrug	(Bennebroekerbrug)	op	de
kruising	van	de	Roohellervaart	met	de	Binnenweg.	Aan	de	hand	van	historisch
beeldmateriaal	wordt	verteld,	waar	de	Bennebroekers	woonden,	werkten	en	hoe	het
dorpse	leven	er	uitzag	tussen	1600	en	1950.	Tijdens	de	lezing	wordt	aandacht
geschonken	aan	de	verklaring	voor	de	naam	Bennebroek,	het	ontstaan	van	het	dorp,
Rooheller	Zandvaart,	Oude	Heerwech,	de	blekerijen	en	bloembollencultuur,	de
bezigheden	van	de	bevolking	en	De	Reek.

WANNEER:	donderdag	13	november	2025
TIJD:	10.00	uur	–	11.30	uur
SPREKER:	Martin	Bunnik
KOSTEN:	€	6,50,-	incl.	consumptie
LOCATIE:	Centraal	Service	Punt,	Kerklaan	6,	Bennebroek
AANMELDEN:	info@welzijnbloemendaal.nl	en	023-5250366

Wandelingen	met	de	HVHB

mailto:info@wijheemstede.nl
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Het	smelten	van	sneeuw	en	ijs	is	vloeibaar,
transparant	en	kwetsbaar.	Otie	heeft	dun
transparant	kaasdoek	gebruikt	om	vooral	de
kwetsbaarheid	te	laten	zien.

Kwetsbaar-doorschijnend	moet	het	dan	ook
blijven	–	met	verdunde	waterige	transparante
verf.	Dunne	lijnen	getekend,	of	geborduurde
draden	geven	vorm	aan	het	beeld.

Te	zien	in	de	Luifel,	maar	Otie	exposeert	ook	in
het	Pomphuis	op	zaterdag	en	zondag	1	en	2
november	en	8	en	9	november	tussen	11	en	17
uur.

Gratis	toegang.

Tentoonstelling	Otie	van	Vloten	‘Losing	Snow	and	Ice’

In	het	Haarlems	Dagblad	van	15	oktober	2025



Een	artikel	over	hoe	de	Gereformeerde	kerk	in
Bennebroek	doelwit	werd	van	een
drankzuchtige	brandstichter.	De	toekomst	van
het	nieuwe	Trefpunt	is	ongewis.	U	kent	’t
Trefpunt	van	onze	ledenbijeenkomsten.	Ook	6
november	zijn	we	er	weer,	zoals	in	deze
nieuwsbrief	te	lezen,	te	gast.

De	toekomst	van	’t	Trefpunt,	de	protestantse
kerk	in	Bennebroek,	is	ongewis.	Het
kerkgebouw	staat	er	sinds	1983,	nadat	de	oude
kerk	op	die	plek	in	1983	brand	was	gestoken.

Het	hele	artikel	is	te	lezen	in	de	digitale	krant
van	27	oktober,	mits	u	een	abonnement	heeft.

Foto	beeldbank	NHA

Volg	BeleefHeemstede	waar	de	HVHB	ook	partner	van	is

In	het	Haarlems	Dagblad	van	27	oktober	2025

https://beleefheemstede.nl/
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